23 Şubat 1939 
AKŞAMDAN AKŞAMA 


Mukavele şeraitinde altmış noksan! 


Karadenizde seyahat ettiğim sırada bir kaptanın, elden düşme köhne vapurlardan nasıl şikâyet ettiğini, «Artık bu müstamelcilikten vazgeçmeli, yeni vapur almalıyız! Kaça mal olursa olsun!» dediğini yanık yanık anlatmıştım. 

Hiç te mirasyedi olmıyan, ilk sermayesini bu Cümhuriyet devrinde dişinden tırnağından arttırarak biriktiren bu devlet ve millet, nihayet siparişlerini yaptı: İktisad plânımız mucibince gıcır gıcır yepyeni yirmi altı vapur ısmarladık. 

Deniz... Vapur... Kim sevmez?... Çocukluğumuzda bile, resim diye ilk önce bunları çizmeğe hevesleniriz... 

Ha geldiler, ha geliyorlar, diye gelin bekler gibi bekledik... Ve çıkageldiler... Geliş amma ne geliş... Bu yeniler o köhnelere rahmet okutacak gibi... Daha şimdiden nakavt oluyorlar.... 

yam 

Dünkü gazeteler şu haberleri veriyordu: N j 

1 — Trak öyle derme çatma malzeme ile yapılma imiş ki, Mudanya iskelesine fırtınalı bir havada azıcık şöyle dokunuvermiş. O günden sonra kapıları, pencereleri kapanamıyormuş. Sebebi de, tekne çarpılmış!!... 

2 — Sus ta, Tophaneye şöyle bir 
yaslanmış.Yan böğründe boydan bo- ya, 19 metre uzunluğunda bir çöküntü olmuş... 

En müessifi de: 

3 — Etrüsk vapurunu tedkik eden 
heyet, bu vapurun şartnamesindeki esaslardan 60 tanesine riayet edilmediğini tesbit etmiş. (Adedi yanlış okumadınız: Altmış!) 

Bir perde daha müessifi; 

4 — Fabrikadan sormuşlarmış: 
«Etrüsk evsafındaki gibi yapmasak, ne dersiniz?» Buna da - Krup mahafilinin iddiasına nazaran - cevap verilmediği için Tırhan ve Kadeş gene 


o evsaftaymış... Dördüncü de, ayni tarzda bitmek üzereymiş... 
La 


Bilmem ki bu sütunun karileri unutmuş mudurlar: Vapurlarımız dedikodu mevzuu olmadan evvel, - ben ki, alelâde ve «gayri mütehassıs» bir vatandaşım - yeni gemiler hakkındaki müşahedelerimi «çerden çöpten» diye efkârı umumiyeye bildirmiştim. 

Bir mütehassıs heyetin tesellüm için bilmem nerelere gidip te «muvafıktır!» demesi; tesellimden sonra da, şeraitte 60 aded noksan çıkması akla, havsalaya nasıl sığar? 

Şayet fabrikaya: 

— Sütüne havale! - denseydi, her halde netice daha iyi olurdu sanirım... 

Belki o zaman insaflı davranırlardı. 

Şarktaki esnafın bir takım kata. 
kulliler yaptığından garplılar şikâyet ederler. Fakat şeraitten 60 aded inhiraf ta Kapalıçarşı bezirgânlıklarına parmak ısırtacak bir hâlettir! 

şam 

Bu milletin parası şu veya bu sömürgeden kolaylıkla gelmiyor; bizzat Türkün alınterile, güçlükle kazanılıyor; devletin bin tedbir ve bin ihtiyatile biriktiriliyor. Büyük işlerin, büyük siparişlerin mesuliyetini üzerle. 
rine alanlar ve itimadımızı kazanıp bizimle muameleye girişenler 60 kıl- 


çığı olan bir lokmayı midemize nasıl 


tanın adı tımarhane amma dışarısı kadar tehlikeli değildir!., 


© — Korkma bay Amca buyur, bu- 


| 
l 


Vali Ankarada 
B. Lütfi Kırdar stadyom işile meşgul oluyor 


Vali ve Belediye Reisi Dr. Lütfi Kırdarın Ankarada meşgul olacağı muhtelif Belediye işleri arasında Dolmabahçede eski Istablıâmire binalarile Dolmabahçe gazhanesinden tefrik edilecek bir kısma yapılacak stadyom işi de vardır. Vali, bu binaların hükümetten Belediyeye devrini intac edecek ve istimlâk edilecek binalar hemen yıktırılarak stadyomun inşasına başlanacaktır. 

Vali, bundan başka, Gazi köprüsü nün iki başında açılacak olan yollar için Umumi meclisin verdiği salâhiyete göre bir buçuk milyon liralık istikrazın da temini'e meşgul olacaktır. 


Ahırların nakli 


Belediyede bir toplantı yapıldı 


Halkın sıhhatine zarar veren, ş€- hir dahilindeki ahırların fenni bir şekle konulması ve münasib mahallere nakledilmesi hıfzıssıhha kanunu iktizasındandır. 


Bu kanunun tabik mevkiine konulması kararlaştırılmış ve tatbikat- ta halkın ve alâkadarların mutazarrır olmaması için tedbir almak üzere dün belediye sıhhat müdürlüğünde bir toplantı yapılmıştır. 


Belediye sıhhat müdürünün riyaseti altında yapılan bu toplantıda kaza kaymakamları, belediye doktor-İarı ve belediye ser mühendislerile baytarlar bulunmuştu. 


Toplantı sonunda, yeni yapılacak ahırların mevkilerini ve fenni şekillerini tesbit etmek üzere, plânların ser mühendislere havalesi kararlaştırılmıştır. Bu itibarla her kazanın ser mühendisi belediye doktorile istişare ederek yeni ahırların plânlarını yapacak ve mevkiini tayin edecektir. 


İstanbul köylerinden bazılarının isimleri değişti 

Dahiliye Vekâletinden gelen bir emre göre, İstanbulda Yeşilköyün Mahmud bey nahiyesine bağlı Avaz köyünün Ateş alanı, Litros köyünün Esenler, Violos köyünün Güngör, çift Burgaz köyünün Dağcılar, Ayağa köyünün Kirazlı, Nifos köyünün Kocasinan, Ayayorgi köyünün Kayabaşı isimlerile anılmaları bildirilmiştir. 

ASA SSOSSODEDSAOEDADEAESDEDSEDSSSDDNSSASESNN indirmek isterler?... Reva mıdır? 

Devletin malı, tam manasile milletin canının yongasıdır. Bu hesapların ibret verici bir şekilde sorulması, ak koyunun ve kara koyunun mutlaka meydana vurulması lâzımdır, elzemdir. 

Yalnız iktisadiyatımız noktasından değil, vazife ahlâkımız noktasından da... Bilhassa onun bir daha sarsılmaz bir şekilde teessüsü gerek... 

İşte en esaslı davamız... 
(Vâ - Nü) 


Bay Amca tımarhanede 


... Hastalarımızdan bir şikâyetimiz yok çok şükür!.. İçlerinde ne edebi- 


yat mükâfatı, ne de akademi isteyen / 


var!., 
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AKŞAM 


ŞEHİR HABERLERİ 


Karilerimizin mektupları 


Doktor ve ilâç işinin tanzimini istiyoruz 


Doktor ve ilâç işi hakkında bazı 

karilerimizden aldığımız uzun mektupların hulâsası şudur: 
1 — İlâçlar, müstahzareler pek pahalıdır. Bunlar elbette mutad şekilde kontrol ediliyor. Lâkin bir de fevkalâde tarzda ve kılı kırk yararak tedkik edilsin. Pek çok ihtikârlara raslanacaktır. 

2 — Eczacılar, rekabetin harab edici şeklinden masun bir hale getirilmiştir. Her mıntakada mahdud müessese vardır, Ticaretlerini rahat rahat ediyorlar. Buna mukabil, onlar da gayri tabiiliklerden ehaliyi masun kılmalıdırlar. Meselâ müstahzare kabilinden ilâçlar bile bile bir eczanede ayrı, diğerinde ayrı fiatlerdedir. Kati zapt ve rapt altına alınacak bir iş te budur. 

3 — Nöbetçi eczane gibi, nöbetçi 
doktor usulünün de semtlerimizde teessüsü lâzımdır. Zira hastası olan gece yarıları kapı kapı dolaşıyor. Hem doktorlarmm hayatındaki intizam bozuluyor; hem de çağırılan doktorun gelmek istememesi hastaya zarar veriyor. İhtilâfları, kavgaları, fuzuli masrafları, kıymetli vaktin Zziyaını mucib oluyor. Hele“bu sonuncu teşkilât, bir an evvel yapılmalıdır. Evvelce de yazmıştık. Bu derece makul bir fikrin tatbik edilmemesi şaşılacak şeydir. 


Iki hırsız yakalandı 


Bunlardan biri on dört palto aşırmış 


Beyoğlunda Tan ve Lüksemburg, Divanyolunda Bozkurt, Fatihte Halk, Sultanahmedde Adliye, Şule, Çemberlitaşta- Diyarbakır kıraathanelerinden on dört palto aşıran Kemal isminde biri emniyet direktörlüğü ikinci şube memurları tarafından yakalanmış, hakkındaki tahkikatın derinleştirilmesine başlanmıştır. 


Sirkat kısmı memurları, bundan başka, bazı yerlerde kaldırımcılık suretlie hırsızlık yapan Kozma isminde diğer bir sabıkalıyı da yakalamışlardır. Kozma hakındaki tahkikat ta mik olunmaktadır. 


Üç evin bacası tutuştu Heybeliadada bayan Hüsniyenin, Aksarayda kuyumcu Salihin, Yeşilköyde benzinci Nizameddinin, Şehremininde B. Adilin evlerinin bacaları 


tutuşmak suretile yangın başlangıcı 


olmuştur. Derhal yetişen itfaiye grupları ateşi olduğu yerlerde söndürmüştür. 


... Şikâyetimiz yalnız hasta çokluğundan!.. “Tabii deli mikdarı ile beraber masraf da artıyor... 


Kaldırımcı Kozma, Palto hırsızı Kemal 


Klâkson mu? 


Şoförler klâksona 


müsaade edilmesini-istiyorlar 


Şoförler cemiyeti, Belediyeye müracaaât ederek klaksonun yeniden kullanılmasına müsaade edilmesini istemiştir. 

Şoförlerin iddiaları şudur: «Bütün medeni memleketlerde otomobiller klakson kullanırlar. Korne, iptidai bir işaret âletidir. Çünkü işaret vermeğe mecbur olan şoför, bir elile direksiyonu idare ederken, diğer elile de korne çalmak mecburiyetindedir. 
Bu hal, kazalara sebebiyet veriyor. 
Şehirdeki kazaların önünü almak için eskisi gibi klakson çalınmalıdır.» 

Şoförlerin bu müracaati Belediyece tedkik edilmektedir. 


Denizbankta 


Komisyonlar dün de tetkiklerine devam ettiler 


Denizbankın muhtelif işleri OÜzerinde tedkikat yapan komisyonlar çalışmalarına dün de geç vakte kadar 


devam etmşilerdir. Hamburgdaki Blohm 


Voss tezgâhlarına sipariş edilen Karadeniz tipi 5300 tonluk üç büyük geminin sipariş tarzı üzerinde de durulmuştur. Almanyaya oısmarlanmış olan büyük vapurların vaziyeti ve sipariş şekli tedkik edilmektedir. 
Müskirat ve kara nakil vasıtaları cemiyetlerinin toplantısı 
Müskirat âmilleri cemiyetile Motörlü kara nakil vasıtaları cemiyeti senelik toplantılarını dün yapmışlardır. Motörlü kara nakil vasıtaları cemiyetinin toplantısında, şoförlerin dilekleri görüşülmüştür. Okunan bir senelik faaliyet raporunda bütün nakil vasıtalarının yeni plâka aldıkları bildiriliyordu. Yeni idare heyeti seçimile toplantıya nihayet verilmiştir. 
Senelik faaliyet raporundan anlaşıldığına göre, İstanbulda 700 hususi 
otomobil. 850 taksi, 115 otobüs ve 611 
kamyon mevcuttur. 


Türk - Rumen ticaret anlaşmasında değişiklik 

Türk - Rumen ticaretinin inkişafı için iki memleket arasında mer'i anlaşmada yapılması lüzumlu görülen değişiklik üzerinde konuşmalara yakında Ankarada başlanacaktır. Rumen heyetinin bu hafta içinde şehrimize gelmesi bekleniyor. Heyet doğruca Ankaraya gidecektir, 


Edebi seyahat romanı 


Yaprak Aşısı 
BURHAN CAHİD 


Gazetemizde intişar eden ve muharririn diğer eserleri gibi çok takdir kazanan bu roman kitap şeklinde çıkmıştır ve kitapçılara dağılmıştır. 


pa Korkuyoruz ki günün birinde | 


delilere harcıyacak para bulamıyacağızl., 


Sahife 3 


İSTANBUL HAYATI 


Biraz da buralara 


bakılsa ! 


- Gülhane parkının önüne çıkacaktık, Meserret kıraathanesinin yanından saptık. Kaldırımları düzgün, parke taşları yeni döşenmiş, temiz, geniş bir cadde. Bu baştan bakınca karşıdan parkın duvarları görünüyor. 

Rahat rahat yürüyorduk. Fakat biraz ilerileyince yeni kaldırımlı, düzgün cadde birdenbire sola kıvrıldı. Dönemecin başında manzara değişti. 
Çarpık çurpuk, taşları sökülmüş, çukurlarına çamurlu sular toplanmış; sendelemeden, zıplamadan yürünemiyecek bir yola girdik. İlerideki tamir garajından çıkan bir otobüsün saçtığı zifoslardan kaçmak için kenara çekil. 
mek istedik. Asfaltları parçalanmış, yamrıyumru kaldırıma çıkar çıkmaz ikinci bir çamur serpintisine tutulduk. Taş basamaklı bir kapının önünde başı beyaz sargılı, kızıl yüzlü bir kadın elindeki kova ile eşiğin üstüne suyu döküp olanca kuvvetile süpürgeyi savuruyor. Arkadaşım: 

— Pardon bayan. Biraz müsaade ederseniz geçelim. dedi. 

Kadın hafifçe başını kaldırarak kaşlarını çattı, homurdandı: 

— Karşıdan geçemiyor musun?.. 

Ve öteki bakracı da döküp süpürgeyi daha şiddetli savurmağa başladr. 
Mecburen süpürge zifoslarının üzerinden atlayıp geçtik. Birkaç adım ileride yol tekrar kesildi. Sırtında kocaman ekmek sandıkları yüklü, yuları kenardaki evin pencere parmaklığı- na bağlı bir beygir kaldırımı kapamış. 
Bizi görünce kulaklarını kırparak başını uzattı. Yuları biraz daha uzun olsa birimizi ısırması muhakkaktı. Gene kaldırımdan çamurlu yola inmeğe mecbur olduk. Fakat beygiri büs- bütün hiddetlendirmişiz. Birdenbire gerilerek öyle bir çifte savurdu ki, birimize dokunsa herhalde hastaneye bile lüzum kalmazdı. Biribirimizi iterek çamur gölcükleri arasından kaçışırken evin önünde müşteri ile münakaşaya tutuşan ekmekçi hiddetle haykırdr: 

— Koskoca yolu bıraktınız da beygirin yanında ne arıyorsunuz? Hayvanı örküttünüz, sarsıntıdan sandıktaki ekmekler bozuldu. 

Biraz ileride tekrar yaya kaldırımı- na çıktık. İkinci adımda arkadaşım birdenbire akrep sokmuş gibi haykırarak sıçradı: 

— Eyvah, şapkam mahvoldu. 

Yandaki evin penceresinden sokağın ortasına kadar uzanan soba borusundan düşen iri bir kurum damlası bizim arkadaşın gri şapkasını berbad ettiği gibi bej renkli paltosunun omuzunu da boyamıştı. 

Mendille bunu temizlemeğe çalışırken evin üst katında bir pencere açılâı, kırmızı saçlı bir genç kızın silkelediği sofra bezinden saçılan yemek kı rıntıları, balık kılçıkları tepemizden aşağı yağdı. Ardından da bir kahkaha çınladı: 

— Hah, hah, haah... Tamam da başlarma döküldü. 
Cemal Refik 


İnhisarlarda yeni kadro 

İnhisarlar idaresi memurin müdürü, başmüdürlerle temas etmek üzere çıktığı tetkik seyahatinflen dönmüş, tetkik ve temasları üzerinde umum müdüre izahat vermiştir. Bu tetkik ve temasların, haziranda yapılacak yeni umumi kadro ile alâkalı olduğu zannedilmektedir. 


©B. A, — içki satanlardan istersiniz!.. Bir taraftan sizin sarfettiğinisi öbür taraftan onlar topluyorlar!.. 


POLİTİKA 


Amerikanın politikası 


Bugünün büyük davası Avrupanın büyük devletleri arasındadır. Hariçten yalnız Japonya Asyada kendi davasını yürütmek için Avrupa devletlerinden Alman ve İtalya ile iş birliği yapmakta ve İngiltere ile Fransayı Uzak Şarktaki hususi imtiyaz ve menfaatlerinden uzaklaştırmağa çalışmaktadır. 
| Almanyanın son hedefi dünyanın altıda birini teşkil eden Sovyet illeri olduğu gibi Japonyanın son gayesi de Asyadan Sovyet Rusyasıni uzaklaştırmaktır. Diğer taraftan İtalya ile Fransa Akdeniz üzerinde bir hayat ve memat mücadelesini göze aldırmaktadırlar, '“ Bu işlerde Amerikanın hiçbir ilişiği yoktur. Halbuki son günlerde Amerika hükümeti Avrupa politikasında faal bir rol oynamak ister görünmektedir. Bitaraflık kanunu ile Amerika Avrupadaki herhangi bir harbe sürüklenmemek için kenarda kalacağını bütün dünyaya ilân ettiği halde şimdiki vaziyeti, sonu harbe müncer olacak bir buhran sayarak, İngiltereye ve Fransaya ve hatta Hollanda gibi küçük hükümetlere tayyare ve silâh yetiştir. 
mektedir. 

Yaptığı bu bilfiil yardımdan başka Amerika Cümhurreisi ve Nazırları ve âyan ve mebusan meclislerinin belli başlı simaları Almanya ile İtalyayı tecavüzkârane bir siyaset takip etmekle itham ederek Amerikalıları de-Mmokrasi rejimine sadık devletlere yardım etmeğe davet ediyorlar. 

Vakat Amerikanın herhangi bir ittifaka girmiyeceğini ve harp vukuunda müdahalede bulunmayacağını da ayrıca temin ediyorlar. Çünkü umumi harpten sonra selâmeti mutlak bitaraflıkta gören Amerika efkârı umumiyesi Amerika kıtası haricinde herhangi bir ittifak ve harbe girmekten hâlâ çekinmektedir. Yalnız tedafüi tedbirlerin alınmasına ve bu uğurda büyük masraflar yapılmasına muhalefet etmemektedir. 

Amerika Cümhurreisi iki defa Amerikanın tehdit altında bulunduğunu hususi surette söylemiştir. Efkâruumumiye bu sözlerden Amerikanın harbe sürükleneceği manasını çıkardığından sonradan bu sözler söylenmemiş sayılmıştır. 

B. Roosevelt, Antil denizindeki Amerikan donanmasının başlamış olduğu büyük munaveralara iştirak etmek ile bir nümayiş daha yapmış oluyor. Amerikan âyan meclisi harici encümeni reisi de son nutkunda Al manya ile İtalyayı cihana ve Japonyayı bütün Asyaya hâkim olmağı kurmak ile itham etmiş ve İngilterenin uzlaşma ve yatıştırma siyasetini boş ve tahripkâr ve hatta gayri ahlâki bir hareket saymış, maamafih Amerikanın ittifaklardan ve harbe girmekten uzak kalacağını da ilâve etmiştir. Amerikanın demokrasi devletlerini takviye etmesi, demdkrasiye 


tadır. 


“ At yarışlarında 


1726 senesinde Versay konaklarından birinde bir topluluk vardı. Bir 

alık Kurtan Vo markisi ile Sayan 

rkisi binek hayvanlarını medhetmeğe başladılar. Biri: «Benim kısrağım iyi»; öteki «benimki daha iyi» diyordu. 

Sayan markisi kızdı: 
© o — Bu böyle kuru sözle isbat edil- 
© mez. Sizinle buradan atlarımıza bine- 
“ riz, Envalid'e kadar yarış ederiz. Siz beni geçemezsiniz. 

Kurtan Vo markisi : 

— Yarışı kabul ediyorum, dedi, 
6000 lirasına bahse girerim ki, sizin 
atınız benim atımı geçemez. 

Ertesi günü yarış ettiler. Parisin bütün kibarları, yüksek muhite mensup kadın, erkek binlerce kişi yarış edilecek caddelerin iki sırasına birik- 


Parmak izi 
Amerikanın meşhur zabıta âmirlerinden bay E - Hanri diyar diyar dolaşarak, yeryüzünde mevcud polis - müdiriyetlerinde kaç kişinin parmak izi bulunduğunu tesbit etti. 
Biliyor musunuz yeryüzünde kaç * kişinin parmak izi alınmış? 11 mil , yon kişinin. 
© Londra emniyet müdürlüğünde 
1933 yılında 599,566 kişinin parmak 
“izi alınmıştır. 


Uzaklara 


Astronomlar kati söylüyorlar: Yer- 
“ yüzünden saniyede 15 kilometre hız- 
“Ja havaya atılan bir gülle kürenin - Cazibesinden kurtulur? 

“5. İyi, güzel amma, bu gülleye bine- 
> tek olan yolcular bu hıza tahammül 


» Saniyede 15 kilometre hızla seyreden bir gülle yetmiş saatte aya va- 


, Yeni sekiz kütüphane açılıyor 
Harf inkılâbından sonra çıkan eserihtiva etmek üzere Maarif Vekâ- in şehrimizde yeni kütüphaneler #esis edeceğini, bu kütüphanelerin be- 
“yinin yerlerini evvelce yazmıştık. 
“| Bu beş kütüphaneden başka Beşik- 
“ taş, Kasımpaşa ve Kadıköyünde de “ birer kütüphane açılacaktır. Bunların yerleri bugünlerde tesbit edile- 
“ tektir. Bu sekiz kütüphanenin bu günlerde tesisine başlanacaktır. 


A nk e aminin ni inmez 


düşman devletleri kızdırmakta ve birbirine daha ziyade yakınlaştırmak- 


AKŞAM 


bahsımüşterek 


ti. Sayan markisi 6000 frangı kaybetti. Buna mukabil bir hafta sonra bay Antrag'dan on bin lira kazandı. 

Bundan sonra 1830 senesine kadar arada sırada böyle yarışlar yapılmaga başlandı. 


1830 da Hayvan neslini ıslah cemiyeti kuruldu. Yarışta kazananlara şampanya ikram edilirdi. 

1836 da cemiyet bütçesine 50,000 
frank koydu. Bu para birinci ve ikincilere veriliyordu. 


1857 de bu para 360.000, 1866 da 
1 milyon franga çıkarıldı. 


1866 danberi at yarışları büyük rağbet görmeğe başladı.. Mükâfat miktarı çoğaltıldı ve seyirciler de bahsi müşterekle iddiaya girişmeğe başladılar. 


Cüce develer 

Şarki İranda cüce develer vardır. 
Bu cüce develerin sikleti 35 kilo, yükseklikleri 60 santimetredir. 

Bu hayvanlara ağır yük yükletilmez, ağır yük çektirilmez... Bu cüce develer işe yaramaz... 

Ne diye beslenir diye soracaksınız. 

Bu hayvanların tüyleri gayet parlaktır ve bembeyazdır. Derileri çok para ediyor. 


gidelim... 
ır... Tabii hava olmadığı için yolcular dışarı çıkamazlar, oturdukları yerden ayı seyrederler, 

İyi, güzel amma, gülleyi aydan yeryüzüne doğru kim fırlatır!... 

Saniyede 15 kilometre süratle Mars yıldızına kırk dört günde. Satürne üç senede, Neptüne altı senede varılır. 


Malatya tütün fabrikası yakında işlemeğe başlayacak 


İnhisarlar idaresinin Malatyadaki tütün fabrikası inşaatı bitirilmiştir. 
Makineler monte edilmektedir. 


Yakında işlemeye başlayacak olan fabrika, o havalinin aşağı nevi tütün ihtiyacını karşılayacaktır. 


Bitliste de, bir tütün atölyesi binası inşasına karar verilmiş ve plânlar hazırlanmıştır. İlkbaharda inşaata başlanması kuvvetle muhtemeldir. 


Almanya Kiel kanalını 


bir kere daha genişletmeğe 


karar verdi 


İngiltere ile Almanya arasında tekrar bahri inşaat rekabeti başladı, Umumi harbin çıkmasına ve bahusus İngiliz imparatorluğunun bu harbe iştirak eylemesine başlıca âmil olan eski bahri rekabet, Kiel kanalının şeklini değiştirmişti. 

Şimdiki bahri rekabet de ilk tesirini bu kanalın vaziyeti üzerinde göstermiştir. Umumi harpten on s€- ne evvel İngiliz imparatorluğu ile Almanya Kayserliği arasında deniz rekabeti İngiltere Bahriye Nazırı amiral Fişher'in Dreadnovght ismindeki büyük zırhlıyı inşa ettirmeğe karar vermesi üzerine başlamıştı. Almanya Bahriye nezareti aynı cesamette bir zırhlının inşasını Sipariş ederek İngiltereye derhal mukabelede bulunmuştu. Fakat bu yeni Alman zırhlılarının Kiel kanalından geçmesine imkân olmadığından aynı zamanda kanalın da derinleştirilmesi ve genişlendirilmesi kararlaştırılmıştı, 

Bu ameliyat tam yedi sene devam etti, ancak 1914 senesinde, umumi harbin başlamasından beş hafta evvel tamamlandı. Harb daha evvel çıksaydı Almanya Baltık denizindeki zırhlarını Şimal denizine emniyetle geçiremiyecektir. 

Bu defa da Almanyanın yaptırmakta olduğu otuz beşbin tonluk zırhlılardan birincisinin «- denize. indirilmesi münasebetile B. Hitlerin söylediği nutuktan yirmi dört saat sonra Almanya hükümeti Kiel kanalını ikinci defa genişletmeğe karar verdiğini ilân etmiştir. 


Kiel kanalından bir görünüş 

Bunun sebebi Bismark ismini taşıyan yeni zırhlı ile buna yakında iltihak edecek diğer ikinci zırhlının kanaldan geçmesini temin değildir. 
Çünkü kanalın bugünkü vaziyeti bunların geçmelerine müsaiddir. 

Asıl sebeb Almanya hükümetinin 40,000 tondan fazla daha büyük zırhlıların inşasına karar vermiş olmasıdır. Bu gemiler kanaldan geçemez. 
Kanalın tekrar derinleştirilmesi ve genişlendirilmesi için birçok senelere muhtaç olduğundan Almanya hükümeti yeni muazzam zırhlılar bitinci- ye kadar kanalın da tevsiini ikmal etmek istiyor. 

Kanalın bugünkü vasati derinliği 
37 ayaktır. 295 ayak su çeken ve arzı 131 kadem olan her gemi bu kanaldan geçebilecektir. Bismark zırhısı 29 ayak su çekeceğinden kanaldan geçebilecektir. Fakat İngilterenin 42,100 ton hacmindeki Hood muharebe kruvazörü 312 ayak su çektiğinden kanaldan geçemez. Bunun gibi Almanya bundan sonra yaptıracağı 40,000 tonluk yahud daha büyük hacımdaki gemileri bu kanaldan geçemiyecektir. 


z Kanalın ve üze 


rindeki köprülerin bugünkü vaziyeti 

1033 ayak uzunluğunda ve direklerinin uzunluğu 
131 ayak olan gemilerin geçmesine müsaiddir. Daha büyük gemilerin geçebilmesi için kanalın derinleştirilmesi ve genişledilmesinden başka kapakların da büyütülmesi o ve köprülerin yükseldilmesi icab edecektir. 

Kanalın Holtenauda bulunan şimdiki kapağı 1082 
kadem uzunluğunda ve 147 kadem genişliğinde ve 42 kadem deriniktedir. 
1937 senesinde Kiel kanalından 53,400 
gemi geçmiştir. Bunların hacimleri mecmuu 24,000,000 tondur, Kicl kana» lı 60 mil uzunluğundadır. 

Kanal 1887 senesinde kazılmağa başlamıştı. Ancak 1895 senesinde ikmal edilerek açılmıştı. Küşad merasimine Türkiyede bir harb gemisi gönderip iştirak etmişti. v 

Zamanında dünyanın en derin ve geniş kanalıydı. Lâkin sonradan Süveyş kanalı ıslah edildiğinden ve Panama kanalı açıldığından Kiel kanalı ikinci derecede kalmıştı. 

Versay muahedesi mucibince Kiel kanalı her devletin harb ve ticaret gemilerine açık olacaktı, İki sene evvel B. Hitler neşrettiği bir emirname ile ecnebi harb gemilerinin Kiel ka- 
'nalından geçmelerini yasak etmiştir. l 

Kiel kanalının umumi harpten evvel genişledilmesi 14,000,000 altın İngiliz lirasına mal olmuştu. Bu defa- ki genişledilmesi bunun üç misline mal olacaktır. — F. 


Milliyetçi Ispanya ile ticaretimiz 


Takas esasına istinat ettirilmesi muvafık görüldü 


General Franco'nun Katalonya mıntakasını da işgali dolayısile, milliyetçi İspanya ile ticari münasebatımızın, genel ithalât rejimi karamamesinin dördüncü maddesi hükümleri dahilinde cereyanı münasip görülmüş, keyfiyet alâkadarlara bildirilmiştir. 

Genel ithalât rejimi kararnamesinin dördüncü maddesi, müstemlekelerle aramızdaki ticaret işlerine aittir “ve takas esasına müsteniddir. Franco İspanyasile de ticaretimiz takas esasına istinad e edecektir... 


Çetin bir güreş 


İki pehlivandan biri aldığı yaralardan öldü 


Şile (Akşam) — Ubeyli köyünde yapılan bir düğün merasiminde harmanda güreşe tutuşan İbrahimle Mustafa beş dakika kadar biribirlerile uğraştıktan sonra Mustafa İbrahimi belinden yakalayarak beş altı adım yerde sürüklemiş, fakat bu esnada hızını alamayarak takla atmak suretile taşlar üzerine yuvarlanmıştır. 

Bu düşüşle fena halde yaralanan Mustafa baygın olarak evine nakledilmiş, ertesi günü Şileye getirilir. 
ken ölmüştür. Müddeiumumi tahki-" kata başlamıştır. 


Bir sarhoş elini cama vurdu, eli kesildi 
Gedikpaşada Oturan dokumacı Süren, fazla sarhoş olarak elini bir tama vurup kesmiş, berayı tedavi Cerrahpasa, hastanesine yatırılmıştır. 


GÜNÜN ANSİKLOPEDİSİ 


Ingilterenin eski ve yeni Ankara sefirleri 


Eski İngiliz sefiri Sir Persi Loren memleketimizden ayrılıyor. 
lefinin tercümeihallerini hülâsa ediyoruz: 


Giden sefir, İngiliz asalet kademelerine ! 
lâkabile " 


nazaran «On ikinci Baronet» maruftur. 1880 de doğmuş, İton mektebinde ve Oksford'da tahsilini yapmıştır. 
Evlidir, çocuğu yoktur. 

Hariciye mesleğine girdikten sonra ilk 


vazife olarak İstanbul sefaretine kâtip ol- | 


muştur. Müteakiben sırayla Tahrana, Romaya, Pekine, Parise, Madride vazifeyle gitmiştir. Sulh konferansında kâtiplik etmiş, Varşovada bulunduktan sonra Tahrana, Atinaya sefir olmuş, Mısır fevkalâde komiserliğini yapmış; oradan da Ankaraya sefir gelmiştir. 

Sir Persi Loren Atatürkün şahsi dostluğunu kazanmıştı, 

Şimdi Roma büyük elçisi olduğu için Ankaradan ayrılmıştır. 


Cenubi Afrikadaki meşhur Boyar mu- ! 


harebesine iştirak etmiştir. 
paş 

Yeni sefir 
Knachbuli - Hugeffen 52 yaşındadır. Evlidir. Bir oğlu ve iki kızı vardır. Kerimelerinden biri birkaç gün evvel evlenmiştir, 

O da selefinin okuduğu mektepleri bitirmiş; 1908 de Hariciyeye intisap edip muhtelif memleketlerde kâtiplik yapmıştır ve sulh konferansında kâtiplik, Brüksel konferansında müsteşarlık etmiştir. 

Sefir olarak Baltık devletleri nezdine, sonra Tahrana ve Pekine gönderilmiştir. 

Japon tayyareleri tarafından ağır surette yaralanan ve Japonyadan tazminat alan sefir, uzun müddettir tedavi altındayadı. Âfiyetini kazandıktan sonra Anka- 


Kendisinin ve ha- ; 


Sir Hughe Montgomery 


Yeni İngiliz sefiri 


ra sefiri olmuştur. 
4 
Yeni İngiliz sefirinin ismini daha basit bir şekilde yazmak kabil olup olmadığını sorduk, İngilizler, ihtisarın caiz olmadığını söylediler, 


m İL A m a nn a 


İtalyada petrol araştırılıyor Roma 22 (A.A.) — İtalyan hükümeti, İtalya topraklarında ve müstemlekelerinde petrol araştırmak imtiyazını beş sene müddetle İtalyan petrol kumpanyasına vermiştir. Bu araştırmalarda şirkete yardım olmak üze- 

ya da AN milvon Tiret tahsis etmiştir. 


m mma İNİ 4 dempinkeiki 


İngilterede yeni bir zırhlı inşasına başlanıyor 
Londra 22 (A.A.) — Deniz birinci Lordu sir Roger Backhouse, «King George 5» zırhlısının denize indirilmesile boş kalan tezgâhlarda 1938 programında derpiş edilen yeni zırhlının perçin çivisi çakılacağını bildirmiştir, 


Sahife 


AKŞAM 


23 Şubat 1939 


impeks şirketi 


Isnad olunan suçlar sabit görülemediğinden âmme davası açılmamasına karar verildi 


Ankara 22 (Telefonla) — Şehrimiz müddeiumumiliği tarafından İmpeks şirketi hakkında yapılan tahkikat bitirmiştir. Müddeiumumilik isnad olunan suçları sabit görmediğinden bu şirket hakkında yapılan tahkikata nihayet vermiştir. 

“Gene bu mesele “ hakkında İktisad Vekâleti müfettişleri tarafından yapılan tahkikat da ayni neticeyi ver- 
, miştir. 


* Müddeiumumin:n beyanatı 

Ankara 22 (A.A.) — İmpeks işi hakkında kendisinden malümat istenilen Ankara Cümhuriyet müddejumumisi Bahş. Ankar Anadolu ajansının bir muhabirine asağıdâki beyanatta bulmmmuştur: 

24/1/939 tarihli Cümhuriyet Halk Fartisi grup içtimaında eski Başvekil sayın Celâl Bayar İmpeks işi hakkında beyanatta bulunmuş ve meselenin Adliyeye intikal etmiş olduğunu bildirmişti. Memuriyetimize tevdi edilen bu iş kakkinda ariz, amik tahkikat icra olunarak bâdisenin şekli cereyanının şu suretle vaki olduğu tesbit kılınmıştır: 

Şakir Seden ve Keme! “Se Gi namların- da iki kardeş, İmpeks namile, itbalât ve ihracat işlerile uğraşmak üzere bir şirket tesis etmiş ve şirketi kanuni merasim ile tesçil ettirdikten sonre. İngiltere piyasasındaki firmalarla alâkadar olmak üzere, ötedenberi beraberce filim iş yaptıkları Londrada «Kertermull» ismindeki zata müracaat etmişlerdir. 

Bu müracaat üzerine Kertermul! de Londrada diğer üç şeriki ile beraber Anglo - Türkiş namında bir şirket tesis etmiş ve İmpeks, vekâleti umumiyesin: Anglo-Türkişe vermek, Anglo-Türkiş umumi 

«ekâletini İmpekse tevdi etmek suretile yekdiğerini Türkiye ve İngilterede teinsil ei» mek salâhiyetini iktisap eylemişlerdir. Anglo - Türkiş vekâletini İmpekse tevdi ederken, İmpeksi temsil etmek üzere o sırada Londrada bulunan külün Şekli eteniens kendisi» erilmişiiridi Sedenden kendisi | 


Hava kurumuna yardım 


Son nefeslerinde kalbleri memleket sevgisi ile çarpan vatandaşlar... 


Ankara 22 (A.A.) Türk Hava kurumundan: Türk vatandaşlarının göklerimizin müdafaası (davasına karşı gösterdiği bağlılığın yeni bir eseri olarak Nazillinin Atça nahiyesinin Yağdere köyünden Kırlı Hüseyin oğlu Kadir Balcı, ölümünden bir saat evvel, eşi Emine Balcıyı yanına çağırarak Türk Hava kurumuna, öldükten sonra 50 lira verilmesini vasiyet etmiş ve bu vasiyetini bayan Emine tarafından yerine getirilmiştir. Ayni şekilde vasiyette bulunan Ödemişin (o Kayaköyünden Meryem Köse, Adagide köyünden Fatma Gülşen, Kaymakçı köyünden Fatma ve Ali Osmanın mirasçıları tarafından da Türk Hava kurumuna 41 lira teslim edilmiştir. Son nefeslerinde kalbleri memleket sevgisile çarpan bu aziz kardeşlerimizin hatıralarını hürmetle takdis ederiz, 


AKŞAM'ın tefrikası 


ve kardeşinin Türkiyede kimler marifetile tezkiye edilebileceğini sormuş, Şakir Seden de, Türkiyede tanıdığı Etibank, De- 


” nizbank, Merkez bankası ve Havzai fahmiye gibi yerlerde mevki işgal eden zevat- 


tan kendilerinin sorulabileceğini beyan ve ifade ederek bu zevatın isimlerini taşıyan ipe lieteyi mezkür şirkete tevdi eylemişr, 

Şakir Seden bilâhare, Türkiyeye avdetini müteakip Anglo - Türkişten İmpekse gelen bir mektubun metninde Anglo - Türkiş şeriklerile birlikte İmpeks şerikleri diyerek evvelce tezkiye için kendilerine verilen isimlerden beşinin şerik imiş gibi yazıldığı görülmüş ve bu yanlışlığı izale için İmpeks müesseisleri derhal 20 ikinci- : teşrin 1938 tarihli telgrafla ve bilâhare ce 26 ikinciteşrin 938 tarihli mektupla müracaat ederek: «Bu isimler, hakkımızös tahkikatta bulunulmak istenildiği takdirde müracaat edeceğiniz kimseler olarak size irae edilmiştir. Mevzuubahis mektubunuzu alınca ingilizcesi zayıf olan şe- | rikimiz B. Şakirin size noktai nazarını doğru olarak izah edemediği zannına düştük.» demek suretile isimleri mevzuubahis olan zevatın şirketle hiçbir alâkaları bulunmadığını beyan eylemiş ve vaki sehvi böylece ortadan kaldırmıştır. 


Anglo - Türkişin mezkür mektubu Londradan İstanbula gelip yanlışlık tashih edilinciye kadar geçen müddet zarfında, mezkür şirketin referans için verilen isimleri şerik. imiş gibi gösteren antetli kâğıtlar İmepkste, Etibank, Denizbank, Merke; bankası, Havza! fahmiye gibi müesse- sa, memurlarının ds ortak bulunduğu kanaatin! tevlid etmi; ve tahkikata mevzu olar. ihbar, bu kanaatin muhassalası olarak ortaya atılmıştır. 

Yukarıdanberi söylediğim vaziyet, memuriyetimizin elde etmiş olduğu tahriri vesikalar ve bu vesikalar: teyid eden diğer delillerle tesbit edilmiş, hâdisede cürüm. vasfını gösteren bir hal mevcud olmadığı için hukuku âmme davasının açılmasme. maha! görülmediğine karar verilmiştir. 


Bavhurdur kurtuluşu 


Asker ve mekteplilerin geçid resmi ile parlak surette 


kutlandı. 


Bayburd 22 (AA) — Dün Bayburd'un kurtuluşunun 21 inci yıldönümü parlak bir surette kutlanmıştır. Kutlama törenine civar köylerden birçok davetliler gelmiş bulunuyordu. Büyük bir kalabalık önünde asker ve mekteplilerin geçid resmi yapılmıştır. Kaymakam tarafından ordu şerefine bir ziyafet ve Halkevinde de halka zengin programlı bir müsamere verilmiştir. 


Dahiliye Vekâleti taşra teşkilâtında değişiklik Ankara 22 (Telefonla) — Dahiliye Vekâletinin taşra teşkilâtının bugünkü ihtiyaçlara uygun bir şekle sokulması için tedkikler yapılmaktadır. Bu | maksadla teşekkül eden komisyon dünden itibaren toplantılara başlamıştır. 


Kaymakamlar arasında 


Yeni tayinler ve vekâlet emrine alınanlar 


Ankara 22 (Telefonla) — Dahiliye Vekâleti kaymakamlıklar arasında yeniden bazı değişiklikler yapmıştır. Bildiriyorum: 

Bulancak kaymakamı Şevket Gürkan Vekâlet emrine alınarak yerine Dahiliye Vekâleti Mahalli idareler umum müdürlüğü Belediyeler şubesi şeflerinden Sadık Gürel, Akhisar kaymakamlığına Erdek kaymakamı Bedri Özer, açık olan Lâdik kaymakamlığına Karapınar kaymakamı Neşe: Erhunlu, Finike kaymakamlığına Gündoğmuş kaymakamı Adil Dundar, TorTUul kaymakamlığına Karakoçan İzzet Kılavuz, Saray kaymakamlığına Feke kaymakamı Haydar Ekinci, Emirdağ kaymakamlığına Menemen kaymakamı Emin Ergüven, Menemen kaymakamlığına Polis müfettişlerinden Ruhi Çalışlar, Gümüşhacıköy kaymakamlığına Mesudiye kaymakamı Mazhar Zaşdoğan, Tefenni kaymakamlığına Karaisalı kaymakamı Hıfzı Tüzün, Karaisalı kaymakamlığına Kilis kaymakamı Necmeddin Erçin, Kilis kaymakamlığına Hozat kaymakamı Turgut Başkaya, Akdağ madeni kaymakamlığına Diyarbakır vilâyeti maiyet memurlarından Fahreddin Ahıshalı, Şarki Karaağaç kaymakamlığına Aydın vilâyeti maiyet memurlarından Tevfik Karademir, Nevşehir kaymakamlığına Plümür kaymakamı Edip Yavuz, Feke kaymakamlığına Çal kaymakamı Mustafa Aycan, Çal kaymakamlığına eski İskân memurlarından Rüştü ÜL ker tayin edilmişlerdir... 


Halkevlerinin. açılışı Hatayda coşkun tezahüratla kutlandı 

Antakya 22 (A.A) — «Gecikmiştir» Anadolu ajansının hususi muhabiri bildiriyor: 

Halkevlerinin yıldönümü Hatayın her tarafında coşkun tezahüratla kutlanmıştır. Bu münasebetle Antakya Helkevinde yapılan törende Ar kolu sanatkârları tarafından çalınan İstiklâl marşı dinlenmiş, bundan sonra Halkevinin gayeleri ve bir sene içinde başaracağı işler hakkında iki konferans verilmiştir. Ebedi Şef Atatürkün hatırası tazimle anılmış ve Milli Şef İnönü'ye şükran ve minnet hisleri izhar edilmiştir. 

Törende devlet reisi B. Tayfur Sökmen de bulunmuştur. Halkevi binasının! etrafını saran binlerce halka ve izcilere hitaben devlet reisi kısa bir hitabe söylemiştir. 

Temsil kolu tarafından halka mahsus üç temsil verilmiştir. Gece verilen temsilde devlet . reisi, fevkalâde murahhas B. Açıkalın, başkonsolos Fethi Denli hazır bulunmuşlardır. İskenderun, Reyhaniye, Kırıkhanda da Halkevlerinin yıldönümü parlak surette kutlanmıştır. 


< 


Üniversite talebe birliği tekrar kurulacak 

Evvelce lâğvedilen Talebe birliğinin yeniden teşkili için üniversite talebesinin müracaatını rektör esas itibarile kabul etmişti. 

Dün B. Cemil Bilselin reisliği altında toplanan dekanlar meclisi yeni Talebe birliği nizamnamesinin esaslarını hazırlamakla meşgul olmuştur. 
Nizamname Maarif Vekâletince tasdik edildikten sonra yeni Talebe birliği kurulacaktır. 


Tefrika Nu. 20 


AŞKIN KURBANI 


— Büyük macera romanı — 


Fahri muhatabının kendisile fazla konuşmak istemediğini hissettiği halde işi pişkinliğe vurarak lâübali bir eda ile sordu: 

— Bu saatte buralarda işin ne yahu? 

— Ben mi?... Birisini bekliyorum. 

— Bir paket sigarasına bahsederim ki, beklediğin mutlaka kadındır. Hem de tiyatroda çalışan birisi... Ne dersin doğru mu bildim? 

— Sigara paketini kazandın azizim, amma beklediğim kadin kendi karım! 

— Sahih!.. Ne aptalım... Nadire hanımın artisliğe çalıştığını. piyeste ufak bir rolü olduğunu unutmuştum. Amma senin gibi çapkın bir erkeğin böyle uzun bir münasebette devam edeceği aklıma gelmemişti. Demek kanun sizi biribirinize bağlamadığı halde karı koca gibi yaşıyorsunuz... 

— Öyle... 

— Hâlâ onu ilk günler gibi seviyor musun? 

— Daha bile fazla... . 

— Garip şey!... Anlatmana bakılır- 


li değil 
Beyefendi uslanmış, aile hayatı yaşıyor. 


rum... Ondan ayrı yaşıyamam!... 
mu? . 
tık benim karım sayılır. 


zel bir kadın böyle seninle kalsın, hayret! Kimbilir ona lüks hayatı eden ne zenginler vardır. Halbuki lâf aramızda azizim senin yüz lira maaşınla ona ne hayat yaşatabilirsin ki! 
Senin benim sözüme bak... Günün birinde kızcağız pişman olacak, başına kakacaktır. 


Nakleden: (Vâ-Nü) 


sa hayatında ilk defa olarak bir kadına böyle bağlandın? 


— Doğru... 

— İki sene oluyor galiba! 

— Üçüncü seneye bastık! 

— Bravo... Mükemmel!...- Tevekkeortalıkta görünmüyorsun! 


— Ne yapalım Fahriciğim seviyo- 
— Nadirenin de bu hal işine geliyor — Geliyor ki oturuyor... Hem o ar- 
— Aşkolsun yahu! Nadire gibi gü- 


teklif 


Refet sinirlenmeğe başlamıştı: — Aman Fahri, deli misin kuzum! 


Sana ne... Ben onu seviyorum. Otuz dokuz yaşıma geliyorum... Hayatımda ilk defa olarak bir kadına bu şekilde bağlandım....Nasıl olur da böyle bir düşünce ile ondan ayrılırım... 

Fahri sinsi, dalavereci bir erkekti: 

— Sana kim ayrıl diyor acanım! Kadına tutkal gibi yapışma yeter! O hayatını kursun... Güzel apartımanı, şık tuvaletleri olan bir metres hiç de fena birşey değil! 

— A... Onu başka bir erkekle yahud erkekleerle paylaşmak mı? İmkânsız... 

— Çok hodbinsin, Refet! Bak doğrusu benim seninkinden çok daha güzel kalbim var... Sevdiğim insanın her şeyden evvel rahatını düşünürüm. 
“Genç bir kadın telâşla onlara yak-Taştı: 

— Refet bey... Sizi arıyordum... Nadire beni yolladı. Annesi hastalanmış, oraya gitti Kendisini beklememenizi söyledi. Geç vakit belki eve dönerim dedi. 

— Pekâlâ... Zahmetinize teşekkür ederim Aliye hanım... Buyrun birlikte birşey içelim. 

— Kabil değil... Maatteessüf işim var... 

Erkeğin hali başkalaşmıştı. Zamanını öldürmek için ne yapacağını bilmiyordu Fahriye teklif etti: 

— Gel birlikte bir kahveye gidelim. 

— Yok... Benim de işim var. Saat on birde Maçkada olmam lâzım. 


Haftalık piyasa 


Piyasada faaliyet arttı - Muhtelif ihracat maddelerinin vaziyeti 


Bu hafta içinde piyasada ihracat üzerine daha hararetli muameleler vardı. Alman firmaları, şimdiye kadar satın almadıkları malları alıyorlar. Kuru erik, kuru kayısı, hurda incir, Almanlar tarafından satın alınmaktadır. Denilebilir ki, bu hafta en ziyade ticari muameleler Almanya ile.cereyan etmiştir, Geçen hafta yazdığımız gibi, Almanların satın aldıkları yiyecek eşyanın arasında kesilmiş tavuk da bulunmaktadır. Şimdiye kadar Alman firmaları kesilmiş tavuğu, daha ziyade Bulgaristandan alıyordu. Bilhassa Varnada yalnız ihracat yapmak maksadile tavuk beslenmektedir. Böyle olduğu halde, Bulgarlar, yumurta istihsalâtı bakımından tavuk ihracatını iyi karşılamamışlardır. Neticede Bulgarlar Almanlara pahalı tavuk teklif etmişlerdir. Bu yüzden Alman firmaları, Türkiyeden tavuk almağa mecbur kalmışlardır. 

İhracat maddelerimizin vaziyeti 

Bu hafta içinde ihracat maddelerimizin vaziyetini birer birer aşağıya yazıyoruz: 

Dokuma ham maddeleri — Geçen hafta içinde tiftik piyasası durgun bir devre geçiriyordu. Fakat İngiliz müesseselerinden vaki olan talepler karşısında tiftik piyasası yeniden yükselmiştir. 

Diğer taraftan Almanyadaki fiatleri kontrol dairesi, Türkiye tiftiklerinin fiatlerini yüksek bulmuştu. Gelen mektuplarda aşağı fiat teklif ediliyordu. Fakat İngiltereden yapılan tâlepler karşısında ihracat tacirlerimiz, Alman firmalarının tekliflerine rTazı olmamışlardır. 

Yapağı üzerine de hararetli muameleler olmaktadır. 

Hububat maddeleri — Piyasada arpa üzerine iş çoktur. Yunanistan Ziraat bankası piyasadan 10 bin kilo arpa almak için münakasa açmıştır. 
Bndan başka, Alman ve İtalyan firmaları da mütemadiyen arpa istemektedir. Denilebilir ki bu sene arpalarımız, buğdaylarımızdan daha çok satış görmüştür, Bu seneki arpa istihsalâtımız 2 milyon tuttu. Bu mikdar, en fazla arpa istihsal edilen mikdar diye kabul edilebilir, Arpa, mikdarı bol olduğu için dışarıya da ucuz satılmaktadır. 

Buğday ihracatı yok gibidir. Yalnız ara sıra Yunanistana ufak partiler halinde sevkıyat yapılıyor. İç piyasada buğday üzerine muameleler artmıştır. Aynı zamanda Anadoludan da piyasaya bol mikdarda mal gelmektedir. Yalnız evvelki gün gelmiş buğdayın mikdarı 35 vagondu. 

Pirinç fiatleri — Piyasada pirinç 


— ai Oralarda işin ne? 

— Gayet zengin bir dostu olan tanıdığım hafif meşrep bir kadın var. 
Dostu evli... Herif gittikten sonra beni içeri alıyor, işte oraya gidiyorum. 

Bu sözleri işitince Refet yüzünü ekşitti. Fahri farkederek: 

— Ne yapalım azizim? - dedi. - Herkeste sendeki talih olamaz ki... Hem ben asri bir adamım! Böyle şeyleri hoş görürüm. 

Refetin elini sıkarak ayrıldı, hızlı adımlarla uzaklaştı. 

Nadirenin dostu mütereddid mütereddid caddede beş aşağı beş yukarı yürüdü. Sonra Tarlabaşı caddesine saparak küçük apartımanına girdi. 

Bu geceki yalnızlık ona pek acı gelmişti. Şöyle bir mazisini düşündü. Küçük bir ailenin oğlu idi. Genç yaşın- da annesini babasını kaybetmiş, hayatta yalnız kalmıştı. Üstün körü bir tahsilden spnra zor belâ bir bankaya memur olmuştu. Sırf yazısının güzelliğile hesaba karşı olan harikulâde istidadından tercih edilip alınmıştı. 
Muntazam devamı sayesinde tutunmuş, yavaş yavaş. ilerlemişti. Şimdi hesap bürosunun şefi bulunuyordu. 
Çok hesabi ve idareli olduğu için bir iki günden fazla hiç bir kadınla münasebet devam ettirmezdi. Bunları da ekserya mütekabil zevkten başka birşey aramıyan evli kadınlar arasından seçerdi. Böylece ömrü geçip du- 


stokları azalmıştır. Bu yüzden 'Tosya pirinçlerinin fiatleri artmaktadır. Pis rinç üzerine yalnız Romanyaya ihracat yapılırdı. Fiatler yükseldiği için, ihracat durmuştur. İstanbul ticaret odası, pirinç fiatlerinde ihtikâr olup olmadığı hakkında piyasada tahkikat yapmıştı, tahkikat neticesinde yukarıda yazdığımız gibi, pirinç stok» larının azaldığı anlaşılmıştır. 

Yulaf, çavdar gibi mallar üzerine iş yoktur. Çavdar ihracatı olmadığı için, piyasaya pek az mikdarda çavdar gelmektedir. 

Tütün — Marmara tütün mıntakasında zürraı memnun edecek derecede hararetli işler yoktur. Yalnız Alman firmalarının tütün alacağından bahsedilmektedir. Şehrimizde bulunan Alman firmalarının mümessilleri ne mikdar tütün alacaklarını, Almanyadaki merkezlerinden sormuşlar» dır. Henüz şimdiye kadar bir cevab gel- 
,memiştir.. Cevab gelmemesi, Alman firmalarının tütün almak hususun» da tereddüd etmesi, bir takım şayialara sebebiyet vermektedir. Bazı gazetelerde yazıldığı gibi, güya Alman hükümeti tütün sarfiyatını tahdid edecekmiş, Bu haberlerin doğru olmadığı zannedilmektedir. 

Meyva ihracatı — Alman firmalaları, cenub vilâyetlerinden portakal mübayaatına devam etmektedirler. 
Şimdiye kadar 80 bin sandıktan fazla portakal alınmıştır, Elma için de İsveçten talepler vardır. Türkiye - İsveç arasında yeni yapılan ticaret anlaşması da, piyasaya büyük bir ümid vermişti. Geçen sene yaş meyva tacirleri, İsveç vapurlarile bir tecrübe mahiyetinde olmak üzere, İsveçe yaş meyva göndermişlerdi, Bu sene yeniden bu tecrübelere girişilmektedir, Birkaç sene evvel de Almanyaya yaş meyva ihracatı bir tecrübe mahiyetinde yapılmıştı, Şimdi por'takal ihracatı, ikinci derecede ihracat maddelerimiz arasına girmektedir. 

Yumurta — Almanyadan, İtalyadan yumurta üzerine talepler vardır. İhracat tacirleri, yumurta satışları için, İspanyanın vaziyetini beklemektedir, 

Yağlar — Zeytinyağ fiatlerindeki yükseliş durmuştur, Buna sebeb, piyasaya fazla mikdarda mal gelmesidir, Zeytinyağ üzerine yalnız Mısıra ihracat olmaktadır. Mısırdan gene yeni talepler vardır. 

Tereyağlarına gelince; balık ve et fiatleri yükseldikten som'a tereyağ fiatleri yükselmiştir. Trabzon yağları 
90 - 95 kuruş arasındadır. 

Peynir fiatleri de yağ fiatlerine muvazi olarak artmaktadır. MMaamafih süt tozu fabrikaları, yeni peynir nevileri çıkardığı için piyasada peynir üzerine rekabet başlamıştır. H.A 


rulien birdenbire Nadire karpsina çıkı vermişti ve hayatını allak bullak etmişti. 

Nadire yirmi yaşlarında çok sevim» li, çok güzel bir kızdı. Mahallesinde sakız çiğneyerek yetiştikten sonra birdenbire hayata atılmak merakı kendisinde uyanmış ve bir yolunu bularak tiyatroya figüran yazılmıştı. 

Fakat daha birşey kazanmıyor; çamaşırcılıkla geçinen annesinin yanında oturmak hiç de hoşuna gitmiyordu. 

İşte o sırada Refet karşısına çıkmış» tı ve birlikte yaşamağa karar vermişlerdi. 

Erkek içini çekerek; 

u— O da beni seviyor... Aşkımıza diyecek yok!... Tamamen mesuduz...» 
diye düşündü. 

Üç odalı apartımanın içinde dolaştı. Sonra saatine bakarak: 

— On biri geçiyor... Amma da geç kaldı. 

Bir akşam gazetesi almıştı. Göz gezdirmeğe başladı. Dışarda, merdivende ayak sesi işittikçe fırlıyor; helecanla dinliyordu. 

Yavaş yavaş sokaktaki gürültüler azaldı. Apartımanın dış kapısı kapatıldı. Erkeğin sabrı tükenmişti. Tek. 
rar sokağa çakmağa hazırlandığı $irada, merdivenlerde bir ayak sesi duy» du. 


(Arkası var) 


| 


İçiçe bir sürü odadan geçtikten sonra Burhan Cahid Merkayanın çealıştığı yete geldim. Harri harıl yanan bir soba... İnsanı terletecek bir sıcaklık, Duvarda bir Amerika haritasile, pala bıyıklı Köroğlunun resmi asılı. 'TA tepeden tavana yakın bir yerdeki daracık ve biricik küçük pencereden sert bir hat halinde uzanan güneş ışığı. 

Burhan Cahid Morkaya ile akademi meselesini konuşmadan önce aktıma Akagündüzün bazı sözleri geldi, Akagündüz diyordu ki: «Bizde roman 


kahramanları hiç salonlardan çıkmaz- 


iar. Daima monden hayat yaşarlar, Şampanya içerler, dansederler.» 

Bizde en fazla salon rorsass yazan Burhan Cahid Morkayaya sordum; 

— Akagündüzün bu sözlerine n$ dersiniz? 

Cevab verdi: 

— Roman muharrirleri her zaman İçin muhitinin adamlarıdır. Reşad Nuriye bakınız. Kendisinin içinde bulunduğ'u muhiti ne güzel anlatmıştır. 
Çünkü muallim ve mektep hayatını, muallim psikolojisini, talebeyi çok iyi bilir. Bu muhitin ve bu psikolojinin içinde yetişmiştir. Mektebi, muallimi, talebeyi çok yakından tanır. 


Her roman muharriri kendi yetiştiği muhitin hayatına intibak edecek ye onu yazacaktır. Bu en tabii şeydir. 
«Eylâlbün kahramanları tamamile Mehmed Raufun kendi muhitinden alınmıştır. 


Zaten romancı kendi muhitini yazmağa mecburdur. Bunun haricine, bilmediği bir muhite çıkarsa muvaffak olmasına imkân yoktur. Peyamı Safa eğer hasta olmasaydı ve Şişli Etfal hastanesinde yatmasaydı «Dokuzun-Cu hariciye koğuşu» eserini yazabilir miydi? Ve bu çok kuvvetli bir eserdir. 

Akagündüz son zamanlarda doğu vilâyetlerine yaptığı seyahatten sonra oralara dair olan eserini yazmıştır. 


Hüseyin Rahmi eserlerinde niçin bu kadar muvaffak olur? Mezarlıklarda çingeneleri kavga ettirir. Bunları not eder. Romanlarının geçeceği yerleri gezer. İşine yarıyacak tiplerle konugur. Bunların sözlerini kaydeder. 


Üstad Hüseyin Rahmi bu hayata aid yazdığı romanlarda son derece muyaffak olur. Fakat gelin de siz şimdi ayni büyük roman üstadına bir salon romanı yazdırınız. Maalesef muvaffak dlamaz. Çünkü bu hayatı bilmez. Bir salon hayatına girmemiştir. Ne danseder, ne şampanya içer, ne seyahat pder. 

Bunun için de zaten Hüseyin Rahmi bu hayata aid eserler yazmağa kalkmaz. Çünkü bir tek insanın yeryüzündeki bütün halk sınıflarının hayatlarını gayet yakından bilmesine, tedkik etmesine imkân yoktur. Herkes bildiği ve içinde bulunduğu hayatı anlatabilir. Her romancı eserleri ile bildiği hayatın bir ifadesidir. Nitekim Hüseyin Rahmi de bir muhitin âdeta vesika halinde saklanacak bir ifadesidir. 

Bir muharrir «Sen şu muhiti yazacaksın» diye zorlanamaz. Çünkü sanat kadar zora gelmiyen şey yoktur. 
Artık masa başı, ezbere edebiyat geçmiştir. Yazacağınız hayata evvelâ kendinizin intibak etmeniz, o muhitin adamı olmanız lâzımdır. Evvelâ yakacağınız hayatı yaşıyacak, sonra da yazılarınızla ayni hayatı başklarına yaşatacaksınız. 


Sonra sanat yalnız köy hayatını, köylüyü anlatmaktan iparet değildir. 
Salon ve şehir de bizim umumi hayat mıza dahil değil midir? Köy hayatımızda vardır da salon hayatın haritinde birşey mi? 


GR İŞ AŞ 


B. Bürhan Cahid 


— Bizde bir edebiyat akademisi kurulmasını lüzumlu bulur musunuz? 


— Bence bir edebiyat akademisinin hiç lüzumu yoktur. Daha lisanı işlenmemiş, grameri teessüs etmemiş bir dilimiz var. Sonra birçok yerlerde de akademi esasen akademik mahiyetini de kaybetmiştir. Buraları birer menfaat, partizanlık yerleri olmuştur. Buralardaki akademilere girmek için -kıymet sahibi değil. günün adamı olmak kâfidir. 

— Fakat böyle bir akademi kurulmak üzere olsa buraya aza olarak kimleri tavsiye ederdiniz? 


— Vallahi harfler değiştikten sonra edebiyat kıymetleri o derece değişti ki... Ben bu sual karşısında bir kere daha kaldım. Bu akademi için ilm cephesinden aklıma Fuad Köprülü geliyor, edebiyat cephesinden ise Hüseyin Rahmi... 

— Bir edebiyat mükâfatı konulmasına taraftar mısınız? 


— Buna çok taraftarım .Hakikaten her sene o yıl içinde çıkan edebi eser leri bitaraf bir heyet tedkik ederek bunların içinde inkılâba, cemiyete, Türk dilinin ilerlemesine en ziyade hizmet etmiş, kıymetleri ayırmak ve bunlara birer mükâfat vermek çok yerin- de bir hareket olur. 


OAIB BA A AGE BN BG PA DUA AU 


hurun Ankara 
Halkevini ziyareti 


Reisicüm 


Reisicümhur İsmet İnönünün Ankara Halkevinde açılan sergileri ziyaret ettiğini yazmıştık. Yukarıdaki resimde Relsicümhur Halkevinden çıkarken 


görünüyor. 


- B. Bürhan Cahid diyor ki... 
Sanat yalnız ve sadece köydenttemel 


köylüden bahsetmek değ ildir 


“Her romancı kendi yaşadığı içinde bulunduğu muhiti yazar,, 


Bilhassa mükâfat bakımından çok okunan, popüler eserleri son derecede nazarı dikkate almak gerektir. Bugün memlekette okuyanların miktarının çoğalmasını can ve yürekten istiyoruz. 
Bunun için popüler yazıcıya, çok okunan yazıcıya pek ihtiyacımız vardır. 
Bugün muharrirlerimize düşen vazifelerden biri de Ahmed Mithatın jestini yapmaktır. 


Sonra biraz evvel biz de edebi kıymetlerin de çok değiştiğini söylemiştim. Eski harfler zamanında, okuyanlar azdı. Eskiden okuyan sadece bir klik vardı. Şimdi okumak ihtiyacında olan bir millet var. Ve bunlar da okuyorlar. 


Bunların tanıdıkları, (bildikleri edebi kıymetler başkadır. Şimdi ye. 
ni harflerden sonra okumuş kimselere sorunuz. Belki içlerinde Abdülhak Hâmidi tanımıyanlar bulunacaktır. Fakat buna mukabil çok okunan bazı kimseleri söyliyeceklerdir. En beğendiği romancı olarak faraza size Akagündüzü veya Yasariyi söyliyeceklerdir. Yeni harflerle beraber ortaya okuyan bir kütle çıktıktan sonra edebiyatçılara verilen kıymetler de çok değişmiştir. 

— Bu anket dolayısile tiyatromuzun pek geri kaldığı hakkında da bir çok fikirler ortaya atıldı. Siz ne dersiniz? 

— Vallahi ben tiyatroya gitmem. 
Esasen tiyatroya da pek büyük bir kıymet vermem, Fakat bu ayrı ve uzun bir meseledir. Bunun için bu meseleyi karıştırmayalım. 

— Memlekette tiyatro azaldığı söyleniyor? 

— Yalnız bizim memlekette değil her tarafta tiyatroya karşı rağbet eşkisi kadar değildir. 

Geçenlerde çok meşhur bir tiyatro muharririnin bir makalesini okudum. 
Sinemanın yalnız tiyatroya değil, Romanada darbe vurduğunu ileri sürüyor. Bu da doğrudur. Sinemanın tekemmülünden sonra Roman da eski rağbetini kaybetmiştir. Çünkü insanlar artık bir romana birkaç gününü vermektense ayni mevzuu bir sinema- da, hem de daha canlı olarak bir iki saat içinde seyredivermeği tercih ediyorlar, bu itibarle romanın da istikbali pek emin değildir. Ancak buna mukabil bir okuma zevki vardır. Bunu sinema temin edemez. İşte romanı da tutan budur. 

Hikmet Feridun Es 


havasının 


Bursa Halkevi binasının atma resmi yapıldı 


Yeni bina cümhuriyet meydanında yapılmaktadır 


Parti binasını da içine alacaktır 


Bursa (Akşam) — Yeni Halkevi binasının temelatımı, Halkevlerinin yıldönümünde merasimle yapilmıştır. Vali B, Şefik Soyerin bir nutkile başlıyan merasim pek kalabalık olmuştur. Bursa Halkevi için bilhassa son iki yıl içinde bina ihtiyacı şiddetle hissolunuyordu. İlk önce, mevcud binalardan birine taşınması düşünülerek giderilmek istenilen bu ihtiyaç, Halkevi faaliyetlerine uygun bir yer bulunamamak yüzünden halledilememişti. Nihayet Bursa Halkevini Bursalıların yapması esası ÜZerinde yüründü. Valimizin teklif ve Bursa münevverlerinin sevincile terviç ettikleri bu şekil, günden güne kuvvetlendi. Beş kişilik bir komite bu işi düzenledi ve yirmi bin liralık ilk teberrü sermayesi teşekkül etti. 
Buna Bursa vilâyet meclisi yirmi üç bin, Bursa Belediyesi de yirmi bin lira ilâve ettiler. Merkezin on bin liralık yardımile, toplanan paranın yekünu 73 bin lirayı buldu. 

Halkevi binasının tamamı için yüz yirmi bin liralık bir proje yaptırılmıştır, Bunun yetmiş bin liralık esaslı kısmı, altmış dokuz bin liraya ihale edildi. Bugün temeli atılan bu kısım, önümüzdeki ağustos sonunda bitmiş ve Bursa, en güzel binalardan birini yapmış olacaktr. 

Yeni Halkevi binası, Cümhuriyet meydanında, şimdiki Parti binasının yanı başındadır. Parti binasını da içine alacaktır, Halkevi faaliyetlerinin hepsini birden yürütecek şekilde hazırlanmıştır. Bayan Münevverle B. Abidinin müşterek projelerine göre yaptırılmaktadır. Binaya yardım teahhüdünde buulnan ve bu teahhüdü önlemiş olanların isimleri, bir lis- te halinde yazılarak bir şişe içinde temele konmuştur. 

Aynı gün Parti binasında Halkevi ar komitesinin resim kursu talebelerinin resim sergisi de valimiz tarafından açılmıştır. Elliye yakın talebenin üç yüzden fazla tablosu teşhir edilen sergi, Halkevimizin dokuzuncu resim sergisidir. Resim öğretmeni ressam B. Kenanın büyük bir feragatle çalışarak yürüttüğü resim kursu, gittikçe kıymetlenmektedir. Bu seneki sergide daha ziyade peyzaja çalışıldığı görülmektedir. Bursa gibi 


Bursa yeni Halkevi binasının temeli atılırken i 


tabiatın bin bir güzelliğini taşıyan bir muhitte resim sanatının süratle ilerlediği ve gençlerimizin büyük bir kabiliyet gösterdikleri takdirle müşahede edilmektedir, 

Gene ressam B. Kenan tarafından, bir buçuk yıldanberi toplanan eski Bursa tezgâhlarında dokunmuş çok kıymetli kumaş parçalarından meydana getirilen kolleksiyonu da, Belediye binasında bir sergi ar ayd teş” hir edilmiştir, 


Dicle kabardı 

Cizre (Akşam) — Yağmurların son günlerde fazla yağmasından Dicle nehri kabarmış ve karşı yaka ile münasebet kesilmiştir. Nehir üzerinde bir köprü olmamasından kışın münakalâtta büyük müşkülâta maruz kalınıyor. Dicle üzerinde kurulacak bir köprü Cizre iktisadiyatını terakki ve inkişafa kavuşturacaktır. 


© KÜÇÜK İLÂN 


okuyucularımız arasında 
EN SERİ, 
EN EMİN 
EN UCUZ 


vasıtadır, Alım satım, kira işlerin. 
de iş ve işçi bulmak için istifade ediniz! 


Gayrımübadiller 


Tasfiye halinde maliye vekâletinin bir izahı 


Maliye vekâletinden: Gazetenizin 18/Şubat/1939 tarihli nüshasının 7 inci sahifesinde neşrolunan ve gayrimübadil istihkaklarının tesviyesi hakkında olan yazınızda; 

1 — Gayrimübadillerin ekseriyeti 
elinde bulunan istihkak mazbatalarının İngiliz lirası veya drahmi olarak tanzim edilmiş olduğu; 

2 — İstihkak mazbataları İngiliz lirası veya drahmi olarak tanzim edilip mukabili Türk lirası tayin edilmiş olanlara da 2523 sayılı kanunun neşri tarihindeki kur üzerinden tahvil verildiği; 

3 — Evvelce gayrimübadiller komisyonu tarafından yapılan tevziatta istihkak mazbatasınin tanzimi tarihindeki kurun esas ittihaz olunduğu; 

4 — Yukarıda yazılı usulün tatbiki 
yüzünden gayrimübadil istihkaklarının ödenmekte olan “o 5 miktarının 9b 3 e tenezzül ettiği zikrolunmaktadır. j 

Halbuki: 

1 — Gayrimübadillerin ekseriyeti 
elinde bulunan istihkak mazbatalarında ecnebi parası esas ittihaz edilmiş değildir. 

2 — İstihkak mazbatalarında İngiliz lirası veya drahmi yazılı olanlar iki kısımdır; 

A) Ecnebi parasile konan kıymet zikredilmekle beraber bu kıymetin Türk parasile tutarı yazılı olanlar; 


B) İstihkak mazbatalarında yalnız İngiliz lirası veya drahmi gösterilmiş bulunanlar. 

Bunlardan «A» kısmında bulunanlar istihkak mazbatalarında yazılı Türk parasını tamamen almaktadırlar. «B» kısmındaki eşhasa gelince; bunların ellerindeki istihkak mazbataları ecnebi parası esas ittihaz edilerek tanzim edilmiş bulunduğundan ve hazinenin bu eşhasa olan borcu mazbatalarında yazılı ecnebi parası olduğundan bunlara yapılacak tediyatın kanunun neşri tarihindeki kur üzerinden hesap edilecek Türk parası olmak icabeder. Nitekim, İngiliz lira» sı yükselmiş bulunsa idi hazine aynı tarihteki kur üzerinden tediyat yapacak ve bu takdirde alacaklılar lehine bir fark hasıl olmuş bulunacaktı, 

3 — Evvelce gayrimübadiller komisyonu tarafından yapılan tevziatta da bu esas nazarı dikkate alınmış ve tevziat tarihindeki kur üzerinden tediyat yapılmıştır. 

4 — Gayri mübadil istihkakları yüz- 
de (5) olarak değil 3523 sayılı kanun mucibince o 10 olarak ödenmektedir. 
Ancak; başkasına temlik edilmiş olan istihkak mazbataları 96 5 olarak öden» mektedir. 

Bu itibarla, gayri mübadil istihkak. 
Jarı mukabilinde yapılan tevziatın 6 
3 e tenezzül ettiği de mevzuubahs olamıyacağından, keyfiyetin gazetenizin aynı sütununda neşri rica olunur. 


ğ 


23 Şubat 1939 


AKŞAM 


” MACERA NUVELİ 


Karısının katili doktor 


Bir kaç erkek arkadaş, yemekten sonra toplanmış, konuşuyorduk. Güzel bir piyesin nasıl yazılacağı hakkında herkes mütaleasını söylüyordu. 

— Mesele mevzuun heyecanlı olup olmamasındadır.. Yazması bir şey değil... İş, hayatta böyle bir vakaya rastlıyabilmek! 

Bedri içtiği sıgaranın dumanını hafif hafif savurarak: 

— Ben muharir değilim, dedi. Maamafih size gayet enteresan bir hikâye anlatabilirim. İçinizde piyesine mevzu arıyan varsa bundan istifade edebilir. 

Hepimiz memnuniyetle kulak kabarttık. O, etrafının bir alâka halkasile sarılmasından memnun, koltuğu içine gömülerek anlatmağa başladı. 


*”* 


«Eski bir hikâye... 


Bilirsiniz ya... Ben eskiden sefaret 


kâtibiydim. Viyanada uzun zamanlar bulundum. Orada tanıdığım, kalb mütehassısı meşhur bir doktor vardı. 

İsmi profesör Arnold'du. Elli beş yaşlarında olan bu adamm pek çok müşterisi vardı. Cidden şık giyinen kibar halli bir errekti... Tam Avusturya sosyetesinin zarif bir tipi. 

Fakat mavi gözlerinin çelik gibi soğuk bakışı, insanı irkitiyordu. O sıralarda gene Avusturyada yaşıyan bir Rüs ailesinin kızını tedavi etmekteydi. Bir anevrizm başlangıcı... 

Matmazel Katya, çok güzel bir kızdı. Düşünsenize... Bir erkeğin kıza $0- kulması, göğsüne başını dayaması, kalbini muayene edişi... İnsan doktor dahi olsa lâkayıd kalamaz! 

Profesör, az zaman içinde genç kıza âşık oldu. Babasından onu istedi. 

Rus ailesi şatafatlarına rağmen, sıkıntı içinde yaşıyan insanlardı. Bu teklifi büyük bir memnuniyâtle kabul ettiler, Katya az müddet içinde Frau Doktorin oluverdi. 

Hekim, genç kadını hem hastası, hem karısı olarak son derece seviyor- du, büyük itina ile tedavi ediyordu. 

Bu muaşaka, hassas Viyanalılara pek hoş göründü. Günden güne sıhhati iyileşen Katya artık sosyetelerde görünüyor, hattâ arasıra dans bile ediyordu.» 

İçimizden biri sordu: 

— Kalb hastalığına rağmen mi? 

«— Evet... Genç kadın o kadar iyileşti ki kocası, yorulmaması şartile, arasıra dans etmesine müsaade ediyordu. Maamafih zannedersem ettiği- ne edeceğine pişman oldu. Zira pek kıskançtı. Güzel Katya'nın etrafını saran gençler arasında kendisile mütemadiyen dans eden Blozeviç isimli bir binbaşının oluşu hiç de hoşuna gitmiyordu. 

Madam Arnold'u her dansa kaldırışında, kolları arasında hafifce sıktığı anlaşılıyordu. 

Belki iki genç ve güzel insan arasında ezeli ve ebedi maceralardan biri burada da başlamıştı.» 

—E... Sonra?... 

«— Ne olacak?... Doktor, günün birinde bir paket mektup yakaladı.» 

— Mektup macerası... Pek modası geçmiş bir trük... Tiyatroda işe yaramaz!... 

— Aman canım... Ben size olup biteni anlatıyorum... Siz mademki edibsiniz, istediğiniz şekle çevirin... 

— Koca, mektupları bulur bulmaz başına gelen felâketi anladı, değil mi? 

— Öyle. 

— Anlar anlamaz da derhal intikam almağa karar verdi. 

— Aman; Pertev!... Eğer hikâyeyi sen biliyorsan kendin anlat. 

— Hayır azizim, Bilmiyorum amma, keşfediyorum... Meslek icabı... 
Demek adamcağız intikam alıyor!... 

— Evet... Hiç bir zaman cezası verilemiyecek bir cinayet işliyerek. 

— O halde nasıl bilindi? 

— Doktor sonradan anlatmış... 
Katoliklerin itirafı cürüm etmek âdetleri malüm... Bu ihtiyaçla derdini bir kaç kişiye dökmüş... 

— Meseleye gel, Bedri, meseleye... 

Arkadaşımız, fena halde kızmağa başlamıştı. Homurdandı: 

— Artık bir şey anlatacak değilim... 
Boyuna lâfı kesiyorsunuz. 

Pertev, istihza ile; 


— Canım, kızma... Biz tiyatro üslübile konuşmak, uzun tiradlar yapmak zahmetine seni sokmuyoruz. 
Genç muharrirlere boyuna nasihat ederim: Piyeslerimizde uzun uzadı- ya edebiyat yapmağa kalkışmayın... 
Öyle tiyatrolar vardır ki, bir şatafatlı sanat yüzünden tutulmamışlardır. 
Bir istiarenin ne felâketler getireceği bilinemez... Meselâ romantikler... 
Ev sahibi bağırdı: 

— Sus!... Allah aşkına sus, Pertev... Bedri anlatsın... 

Arkadaşımızın bin rica ile gönlünü yaptık: Hikâyesine odevam etti. 

— «Feci bir intikam... o Yalnız onun mesleğindedeki bir adamın yapabileceği obir şey... 

Katyanın tamamile sıhhatine kavuştuğunu biliyor- du. Bu kalb mütehassısı, iki sene, büyük bir aşk ve itina ile tedavi ettiği karısının ne vaziyette olduğuna vakıftı. 

Yenmek üzere olduğu hastalığı tekrar kadının vücudünde diriltmeğe karar verdi. Öfkesini yenerek meraklı ve kıskanç bir koca vaziyeti takındı. Kendisine ihanet eden Katya” yı mütemadi heyecanlar içinde yaşattı. 

Okuduğu mektuplardan, iki âşıgın biribirini ne derece derin bir aşkla sevdiğini öğrenmişti. Bu halden istifadeye çalıştı, Onları tamamile biribirlerinden ayırmaksızın, arasıra randevularına bin bir kurnazlıkla mani oluyor;, muhavere etmelerine fasıla verdiriyor, böylelikle, hayatlarını, aşklarını zehirliyordu. 

Bu heyecanlı ve ızdıraplı günleri yaşadıkça, Katya'nın da sıhhati, gitgide bozuluyordu. Doktor karısını vaktile nasıl yavaş yavaş iyileştirdiyse, şimdi de onu adım adım ölüme sevkediyordu. 

Kurnaz adam, kalbi çarpdıran ve kanı şiddetle cevelân ettiren anlardan sonra, sakin ve hazin günler yaşatarak, kanı kalbde dondururcasına durdutuyordu. 

Sonra birdenbire, kıskançlığını unutmuş gibi, göz yaşlarile karısına sokularak soruyordu: 

— Nen var, Katya?... Anlıyamıyorum... Teessürden eriyor gibisin... 
Benimle mesud olamıyor musun? 

Ve mahküm ettiği kadında hastalığın ilerlemesini şeytani bir zevkle seyrediyordu. 

Altı ay sonra a'raz arttı. Çarpıntılar çoğaldı; (o baygınlıklar sıklaştı; anevrizm bütün şidetile göründü. 

Bu sözleri söylerken Perteve doğru dönerek ilâve etti: 

— Maşallah sözümü kesmiyorsun... 
Ne oldu? 

— İkinci sahneye girdik... Sonu?... 
Sonu ne olacak?... Merak ediyorum... 

— İşte sonu... 

«Bir akşam, doktor hışımla karısının yanına geldi. 

Öfkeyle bağırarak: 

— Her şeyi biliyorum... 
dostunuzdur. 

Zavallı Katya. Bembeyaz kesildi. 
Dudakları morardı. 

— Öldürün beni!... - dedi. 

Erkeğin de yap! buydu amma: 

— Ben, bir kadına karşı el kaldırman... - dedi. - Şeriki cürmünüz, bu müşterek kabahati öder... Onunla bugün düello ettim... Kendisini öldürdüm. 

Genç kadın baygın bir surette yere yuvarlandı. 

Doktor yalan söylemişti. Çünkü silâh atmakta mahir olan binbaşı ile çarpışmağı düşünmemişti. 

Karısının yanına diz çöktü. Namzını yokladı. Kalb henüz atıyordu. 
Katya ölmemişti. 


Blozeviç 


| 
i 


| 


du. Kapıda uşak, her gelenin ismini 
| 


Zalim herif, onu ayılttı. Kadın kendine geldikten sonra: 

— Haydi kalkın!... Balo elbisenizi giyin... Elmaslarını takın... Fransız sefaretine davetliyiz. Baloya gideceğiz. 

— Gidemem... Gidemem... 

— İmkânsız... Mutlak geleceksi- 


niz,.. Filhakika Blozeviçle düellomun 


sebebini bir kumar kavgası diye yay- 


«Baloya gideceğiz! Mücevher. 
jerini de tak!» 
emrini verdi. 


dım amma, ne olsa herkes şüphelidir, Sizi bu akşam yanımda görmezlerse dedikoduyu mucib olur; Jekeleniriz. 
Haydi giyinin... Beraber gelin... 

Biçare kadının itaatten başka çaresi yoktu: İzzeti nefsini kırdığı bu adama karşı gelemezdi ya... Izdırap içinde hazırlandı ve kocası onu baloya sürükledi. 

Bitap bir halde bir koltuğa otur- 


bağırarak, haber veriyordu. 

Doktor, pür azamet göğsünde nişanlarile, karısının koltuğu arkasın- da, ayakta duruyordu. Bir aralık dışarı baktı ve Katyanın kulağına eğilip sanki bir kompliman yapıyormuş gibi, yavaşça: 

— Alçak kadın!... Izdırap seni öldürmedi, değil mi!... - dedi. 

Biçare Katya: 
— Maatteessüf... - cevabını verdi. 
— O halde kapıya bak da saadet 


öldürsün! 


Yemeklerinizin 


lezzet ve nefas 


setini, ancak 


ÇAPA 


MARKA 


BAHARATINI 


Kulanmakla 


temin edebilirsiniz, 
15 gramlık Salep 
ve baharat paketleri 


her yerde 


5 


kuruştur. 


ADYOLIN 


Bu sırada, gür sesile uşak: 

— Binbaşı Baron fon Blozeviç - diye bağırıyordu. 

Genç zabit, mütebessim, içeri girdi ve âdeti üzere, gözlerile metresini aradı. 

Kadın, yerinden fırlamış, süsüne, tuvaletinş rağmen, yemyeşil, korkunç bir haldeydi. Perişan bir nazarla sevgilisine baktı, Ve elini boğazına götürerek yere yıkıldı. 


Bu sefer, ölüm âni olmuştu. 

Müdhiş bir kargaşalık husule geldi. Doktor karısının cesedi üzerine yatmış, inliyordu. Blozeviç'i arkadaşları dışarı sürüklemeseydiler, büyük bir rezalet olacaktı. Davetliler dağıldı. Ziyafet yemeği uşaklara kaldı. 

Sefir, son derece üzüldü. Zira bu balo için harikulâde güzel kotiyonlar ısmarlamıştı.» 

Bir an her kes sustu. 

Sonra ev sahibi sordu: 

— Doktor ne oldu? 

— Söylediğim gibi... Cinayetini anlatmak boşbağazlığında (o bulundu. 
Kendisini cezalandıracak bir kanun maddesi olmadığı için tabiatile kurtuldu. Fakat Viyanada da artık yaşıyamadı. Efkârı umumiye onu aforoz etti. Şimdi Varşovada kalb mütehassıslığı ediyormuş ve çok müşterisi varmış. Ne dersiniz mevzuuma?... 
İyi bir piyes olamaz mı? 

Pertev, omuzlarını silkti. 

— Azizim!... - dedi. - Bu, Oktav Föyye'nin meşhur Jüli'sinin takdili bir sahne eseri olur. 

Nakleden: (Vâ - Nü) 
 ——— LL 


Istanbul Milli Sanayi Birliğinden: 

21/1/939 tarihinde akdi mükarrer senelik heyeti umumiye toplantısında nizamnamenin 14 üncü maddesine göre icab eden ekseriyet olmadığından 28/2/939 salı günü saat 15 e tehir edilen bu içtimaa Birlik âzalarının teşrifleri rica olunur. 

Ruzname: 

1 — Senelik mesai raporu. 

2 — Senelik hesap raporu. 

3 — Nizamnamenin bazı ahkâmında 
3512 sayılı kanuna göre yapılacak tadilât. 


Toros Gençler Birliğinden: 


25/11/939 cumartesi günü saat 14 de Eminönü Halkevinde yüksek tahsilde bulunan .Toroslu Gençler yıllık kongrelerini yapacaklardır. Kongre ruznamesi: Nizamnamenin yeni cemiyetler kanununa göre tadili, 938 - 939 idare ve mürakabe heyetlerinin raporlarını ve yeni idare heyeti intihabını havidir. 


777) 


ile SABAH, ÖĞLE ve AKŞAM 


her yemekten sonra muntazaman dişlerinizi fırçalayınız 


rm, Levazım 
Amirliği ilânları 


250 adet çelik somyalı karyola alı- 


nacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 
10 mart 939 cuma günü saat 15 de 
'Tophanede: Levazım âmirliği satınalma Ko. da yapılacaktır. Tahmin bedeli 6462 buçuk lira ilk teminatı 484 
lira 69 kuruştur, Şartname ve nümunesi Ko. da görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile .beraber teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel Ko. na vermeleri. (535) (1193) * ” 
500 adet battaniye alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 10/3/939 cuma günü saat 15,30 da Tophanede . İstanbul Levazım âmirliği satınalma Ko. da yapılacaktır. Tahmin bedeli 
5000 lira ilk teminatı 375 liradır. Şartname ve nümunesi Ko. da görülür. 
İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel Ko. na vermeleri. 
(537) o (1195) 


Askeri Tıbbiye okulu talebe ve eratının ekmek kırıntı ve parçalarile yemekhane artıkları satılacaktır. Pazarlıkla arttırması 2/3/939 perşembe günü saat 14 de Tophanede İstanbul Levazım âmirliği satınalma komisyonunda yapılacaktır. Bir senelik tahmin bedeli 300 lira teminatı 45 liradır. Şartnamesi Ko. da görülür. 
İsteklilerin belli saatte Ko, na gel meleri. (534) (1192) 

* 

Ordu sıhhiyesi için bin adet yatak çarşafı 10 mart 939 cuma günü saat 14 de Tophanede âmirlik satınalma Ko. da açık eksiltme ile alınacaktır. Tahmin bedeli 1500 lira ilk teminatı 112 buçuk liradır. Şartname ve nümunesi Ko .da görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber belli saatte Ko. na gelmeleri, 

(536) o (1194) 
* 


Piyade atış okulu için beş ton benzin alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 24/2/939 cuma günü saat 14,30 da 'Tophanede İstanbul levazım âmirliği satınalma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 1125 lira teminatı 
168 lira 75 kuruştur. Şartnamesi Ko. 
da görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber belli saatte Ko.na gelmeleri. (528) (1113) 

* 

75 çift altlı üstlü karyola alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 27/2/939 pazartesi günü saat 15 de Tophanede İstanbul levazım âmirliği satınalma komisyonunda “yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 1650 lira teminatı 247 lira 50 
kuruştur. Şartname ve nümunesi Ko. da görülür. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber belli saatte Kom, gelmeleri. (531) (1134) 

X 

4000 kilo zeytin tanesi alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 24/2/939 cuma günü saat 14 de Tophanede İstanbul Levazım Âmirliği Satınalma komisyonunda : yapılacaktır. İsteklilerin © 15 teminatlarile belli saatte komisyona gelmeleri. «5305 «1133» 


SATILIK 


Cağaloğlunda Hamam sokağında 10 
No. Hilâl oOmatbaasında (mevcud muhtelif taş ve otomatik tabı makinelerile pedal ve sair matbaacılığa müteallik âlât ve edevat ve makineler 
21 Şubat 939 Pazartesi günü aleni müzayede suretile satılacaktır. 

'Taliplerin mahallinde ları, 


bulunma- 


ilân: 
Türk endüstri ve tecim 


anonim şirketinden 
Alpullu şeker fabrikası namına Uzunköprü gümrüğünde muamele gören 20/7/938 tarih ve 13 sayılı beyanname zayi olduğundan bir sureti çıka“ rılacağı cihetle eskisinin hükmü yoktur. 


Akba müesseseleri 


Ankarada her dilden kitap, gazete, mecmua ve kırtasiyeyi ucuz olarak AKBA müesseselerinde bulabilirsiniz. 
Her dilde kitap, mecmua siparişi kabul edilir. İstanbul gazeteleri için ilân kabul, abone kaydedilir. Undervodd yazı ve hesab makinelerinin Ankara acentesi, Parker dolma kalemlerinin Ankarada satış yeridir, Telefon: 3377. 
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SARAY ve BABIÂLİNİN İÇ YÜZÜ 


“Yazan: SÜLEYMAN KÂNİ İRTEM — Tercüme, iktibas hakkı mahfuzdur ei Tefrika 


No. 289 


“ Zahiri iltifatlardan sonra Mahmud N paşa nası! yakalandı? 


5 Mahmud paşa İstanbula muvasatinın ertesi günü mabeyine gitti. Yazdığı teşekkür arızasını başmabeyinci wasıtasile hünkâra takdim etti. 
agAbdülhamid şimdi Mahmud paşaya iltifatlar ediyordu. Padişah alaylarda, hattâ bir defa Boğaziçinde bir tenezzühünde Mahmud paşayı maiyetine alıyordu. K 

Hakikatte bu teveccüh eserleri zahiri şeylerdi. Mabeyin halkı:Mahmud paşaya karşı pek ihtiyat ve ihtiraz ile niuamele ediyorlardı. 


“Ramazanın on beşinde Hırka ziya» * 


.retinde toplanacak vükelânin veliahd Reşad. efendiye biat eylemeğe karar verdikleri, ancak Yıldız sarayındaki &sker kuvvetinden çekindikleri için hazinedeki mübarek emanetleri alarak veliahd ile birlikte Bursaya gidip Reşad efendinin orada iclâs edileceği gibi çocukların inanamıyacağı bir şayia üzerine hazine kâhyası Hasan bey azledilmiş, sarayca ihtiyat tedbirleri alınmasına lüzum görülmüştü! Damad Mahmud paşa hakkında iltifat şeklinde yapılan davetler hakikatte kendisinin göz hapsinde tutulmasından başka şey değildi! 

,. Bu hali gören Mahmud paşa Malta- 

.dan Avrupaya savuşmamış olduğuna pişman olmuştu. Şimdi İstanbulda iş- 


lerini mümkün mertebe tanzim ederek 


eski tasavvurunu icraya koymak, Avrupaya savuşmak niyetini besliyordu. 

Mahmud paşa ziyaret için saraya vardıkça, yahud zahiri iltifat tarzında davet edildikçe bazen ağır, bazen garip muameleler görüyordu. Hattâ bu yüzden bir defa başmabeyinci Hamdi paşa ile aralarında hayli sözler geçmişti. 

Bir gün Çıragan sarayı önünde durdu diye istintak bile edildi. Konağına avdet eylemesine müsaade edilince Mahmud paşa vaziyeti sultanile müzakere etti. Gidiş iyi değildi. Tazyiklerden kurtulmak için hiç bir şeye bakmıyarak Avrupaya gitmek münasip olacağına karar verdiler. : Ancak sultan efendi bu bapta hir defa Mevlevi şeyhi Osman efendinin de reyini almak muvafık olacağını ileri sürdü. 
Mahmud paşa şeyhe müracaat etti. 
Osman efendi bu tasavvuru beğenme- di: 

— Zaman icabınca Avrupaya git- 

“mek bütün bütün vatan ve iyali terketmek olur. Bu fikirden vaz geçmek müreccahtır. Allaha tevekkül ile sabır ve sebat edilmeli. 

Tavsiyesinde bulundu. Mahmud 

wpaşa Avrupaya kaçmaktan vaz geçti. Bunun üzerine Cemile sultan ken- 


disine tekrar zatı şahaneye dehalet ey. 


lemesini ihtar etti. O da bir arzuhal ıyazarak atebeye takdim etti. Bundan da birşey çıkmayınca Mahmud paşa 

“tekrar Avrupaya azimet fikrine düştü. 
Bir hafta sonra bir vapura binmeğe karar verdi. , u. Arada mabeyine celbolundu. Padişahın iltifatlarına nail oldu. Hattâ .Abdülhamid yemek yerken huzurun- da bulunmasını emretmek gibi müstesna bir teveccüh eseri bile gösterdi. 
Mabeyin erkânından bazıları bu ilti- 

,fatların ciddiyeti hakkında Mahmud paşaya teminat veriyorlardı. Fakat sa. 
rayda paşayı sevenler gördüğü bu iltifatların ve verilen teminatın kendisini iğfal maksadile olduğunu haber veriyorlardı; hattâ paşaya bir suikasda uğramaması için mabeyine geldikçe kahve içmemesini bile tavsiye ediyor- 
,lardı. ia 

ış ,Sultan efendi kocası için artık Avrupaya gitmekten başka çare kalma- 
,,dığına tamamen kanaat etmişti. Fa- 
, kat tam bu sırada iki kızları birden hastalandı. Mahmud paşanın bunla- 

,Tın iyileşmelerini beklemesi icap etti. 
© Bunu on sekiz yaşına girmiş oğlu Celâleddin beyin hummaya tutulması takip etti. Mahmud paşa pek sevdiği oğlunun kırk gün süren hastalığında sıhhatinden başka şey düşünemedi. 

* — Bugünlerde kimse ile görüşmüyor, bir taraftan bir haber alamıyordu. 
Kendisi de hava tebdiline ihtiyaç hissediyordu. Birkaç gün geçirmek için 

' Alemdağındaki çifliğine gitti. 


15 nisan 1881 (15 cemaziyülevvel 
1298). Gece yarısında hünkâr yaveri binbaşı Çerkes Ahmed bey yanında bir çavuş ile çifliğe gelerek mabeyine İstenildiğini bildirdi. 

Paşa evvelâ sultânını görmeğe gitti. Sultan efendi paşasının mabeyine niçin davet edildiğini bilmiyordu; Ahmed bey de birşey söylemiyordu. Mahmud paşa yaverin kendisile birlikte teklifsizce arabaya binmesinden tahtelhıfız götürüldüğünü anladı. Sebebini söylemesi için yaveri sıkıştırdı. 
Bunun üzerine Ahmed bey: 

— Sultan Azizin katilleri cinayetlerini ikrar ettiler. Nuri paşa dün celbedildi. Sizin de isticvabınız icap ediyormuş. dedi. 

Mahmud paşa — Sultan Aziz kendi kendini itlâf ettiği halde katilleri kim oluyor? Bana ne soracaklar? 

Ahmed bey — Bilmem. Zatı şahanenin hakkınızda suiniyeti tarif olunmaz derecededir. Sizi cinayetle itham etmek istiyorlar. Başınızda bir fırtı- na dolaşıyor. Bu fırtınaya baş eğmekten başka çareniz yoktur. 

Mahmud paşa — Efendimiz beni itham etmek istiyor diye ben de müttehim olmağı nasıl kabul edebilirim? Bu nasıl bir mütalâa? 

Ahmed bey — Benim bildiğim bu sefer hakkınızda niyet pek fenadır. 
Eğer (Sultan Azizin katili yoktur. O kendi kendisini öldürdü.) deyip isba- ta kalkışacak olursanız hayatınızı büs- bütün tehlikeye koymuş olacaksınız. 
Bu sözüm size bir hayırhahlıktan ibarettir, Başka hiç bir sebebe müstenid değildir. 

Bu esnada araba saray kapısına gelmiş, durmuştu. Mahmud paşa başmabeyinci Hamdi paşanın odasına götürüldü. Burada yarım saat kadar kaldı. Hamdi paşa pek ihtiyat ile söz söylüyordu. Müsahiplerden Hüsameddin ağa gelerek Mahmud ve Hamdi paşaları harem dairesinde bahçeye nazır bir odâya götürdü. Başmabeyinci burada birkaç dakika kaldı; sonra çıktı. 

Mahmud paşanın Abdülâzizin katli davasına müteallik olmak üzere ilk istintakını bu odada kurenadan Besim bey icra etti. 

Damad Mahmud paşa Maltadân Avrupaya savuşmıyarak İstanbula gelmekle Abdülhamidin dâmına işte böyle tutulmuştur. 

Mithat paşaya gelince: 

Mithat paşa İzmirde bulunduğu son günlerde aleyhinde sarayca bir tertib yapıldığını hissetmişti. 

İzmir telgraf ve posta müfettişi Antonoviç Mithat paşayı son derece takdir edenlerden idi. 

Saraydan İzmire gönderilen yaverin saraya birçok telgraflar yazmış olduğunu Mithat paşanın hususi kâtibi Kliçene haber verdi. Kliçen de sabaha karşı Mithat paşayı uyandırdı. Harem- de pâşanın büyük hanımi ile birleştiier. Mithat paşa iki büyük bavul getir- | di; türkçe ve arapça yazılmış kâğıdları ayırdı; fransızca, ingilizce, italyanca yazılmışları da Kliçen tedkik etti. 
Mithat paşa o gün rahatsız olduğunu söyleterek kimseyi yanına kabul etme- di. Akşama, hattâ gece yarısına kadar evrakın tedkik ve tefrikile uğraşıldı. 

Nihayet seçilen evrak kapandı; mühürlendi. 

İş bitince Mithat paşa kâtibini kucakladı. 

Mithat paşa — Bu bavulları sana emanet ediyorum. İçinde son derece mühim siyasi evrak var. Bunları emin bir yerde bulundurmak için ne lâzım- sa yap. Bunları benden başka kimseye vermiyeceksin. Eğer hâdisat bizi ayırırsa bavulları sakla. Bir vakit gelecek ki, onları açabileceksin ve hayatımı anlatacaksın. Bu vesikalar şimdiye kadar meçhul kalmış vakaları izhar ve isbat eyliyeceklerdir. 

Kliçen — Ben bunları hayatım bahasına saklıyacağım! 

Büyük hanım da Kliçene dualar etti. Kliçen hanımın elini öptkten sonra bavulları alarak yanına terfik edilen cesur Yusuf ağa ile birlikte konaktan çıktı. (Arkası var) 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ANKARA RADYOSU 
Perşembe 23/2/1939 
TÜRKİYE SAATİLE 


12,30: Program, 12,35: Türk müziği -Pl.,, 13; Memleket saat ayarı, ajans ve meteoroloji haberleri, 13,10 - 14: Müzik (Cazband - Çigan) Lantoş orkestrası. 

18,30: Program, 18,35: Müzik (Şen oda müziği) İbrahim Özgür ve Ateş Böcekleri, 19: Konuşma (ziraat saati), 19,15: Türk müziği (İncesaz faslı (Hüseyni faslı) Celâl Tokses, Hakkı Derman, Eşref Kadri, Hasan Gür, Hamdi Tokay, Basri Üfler, 20: Ajans haberleri, ziraat borsası (flat), 20,15: Türk müziği: Çalanlar: Vecihe, Ruşen Kam, Cevdet Çağlar, Okuyanlarâ Sadi Hoşses, Radife, 1 - Peşrev, 2 - Sadullah ağa muhayyer semai (Bir elif çekti), 3 - Tanburi Cemil muhayyer şarkı (Pür lerze olur), 4 - Rahmi bey muhayyer şarkı (Serapa hüsnü ansın), 5 - Lemi Uşşak şarkı (Siyah ebruların), 6 - Dedenin Gülizar türkü (Bir vefa), 7 - Refi Fersan mahur şarkı (Bir neş'e yarat), 9 - Yesari Asım kürdili şarkı (Sen gitgide), 
10 - Sadeddin Kaynak türkü (Esmerim 
kıyma bana), 21: Memleket saat ayarı, 21: Konuşma (Mizah saati), 21,15: Esham, tahvilât, kambiyo - nukud borsası (flat), 21,30: Müzik (Küçük orkestra - Şef: Necip Aşkın), 1 - Leopold Ispanya melodileri (Potpuri), 2 - Martin uhl (Bebekler perisi filiminden (Neşeliyim şarkısı), 
3 - Aletter (Çobanın sabah şarkısı), 4 - 
Armandola İspanyol aşk şarkısı, 5 - Carlo Thomsen (Dua), 6 - Ed, May (Bir şişe Mozel şarabının karşısında), 7 - Mainzer (Düğün töreni), 8 - Schneider (Tirol dağlarının halk şarkı ve danslarından (Potpuri), 9 - Carl Bydahl (Melodi), 
10 - Korsakow (Hint şarkısı), 11 - Lehar 

(Eva operetinin valsleri), 22,30: Müzik (Melodiler), 23: Müzik (Cazband), 23,45 - 24: Son ajans haberleri ve yarınki program. 
Avrupa istasyonları: 
Saat 20 de 

Hambg. 20: Opera havaları — Münih 20,15: Salon muzikası — Bordo 20,30: Salon muzikası — Bükreş 20,15: Askeri muzika — Droitviç 20,40: Hafif muzika — Kovno 20.30: Konser — Midland 20: Hafif muzika — Sofya 20,30: Orkestra — Varşova 20: Karışık muzika. 

Saat 21 de 


Berlin 21,10: Askeri muzika — Breslau 21,10: Orkestra — Deutschk 8S. 21,35: Orkestra — Frankft. 21,15: Karışık muzika — Hambg. 21,10: Orkestra — Königsbg. 
21,10: Senfon. konser — Münih 21,10: Künneke'nin «Düşesin tenoru» opereti — Viyana 21,40: Salon muzikası — Athlone 2135: Orkestra — Bari 21,15: Yunanca neşriyat — Belgrad 21,30: Senfon . konser — Berom. 21,35: Armonik orkestrası— Bükreş 21,15: Senfon. konser — Kopenhag 21,20: Orkestra — Lüksembg. 21,45; Hafif muzika — M. Ceneri 21,45 - 23,15: Leoncavallo'nun «Palyaço» operası — Rad. Paris 21: Karışık muzika — Rad. Toulouse 21,45: Hafif muzika. p: 

Saat 22 de, 

Berom. 22,35: Orkestra — Bordo 22,30 - 24,30: Lecog'un «Küçük gelin» opera komiği — Budap. 22,15: Piyano — Hilvers. I 22: Orkestra — Laibch 22; Verdi'nin «Ernani» operası — Milano 22; Verdi'nin «Ernani» operası — Montpellier 22,30 - 24,30: Boleldieu'nün «Jean de Paris» opera komiği — Nis 22,15: Konser — Rad. Paris 22,30 - 2430: Orkestra konseri — Varşova 22: Solistler. 

Saat 23 de 

Deutschl. S. 23: Milânodan naklen opera — Hambg. 23,35 - 1: Orkestra — Königsbg. 23,40 - 1: Hafif muzika — Leipzig 23,35: Konser — Diğer Alman istasyonları Stuttg'tan naklen 23,35 - 1: Halk muzikası — Budap. 23: Orkestra — Droitviç 23,25: Şopen konseri — Helsinki 23,15 - 24: Hafif muzika — Lüksenbg. 23,40 - 1,45: Senfon. konser — Nis 23,15: Konser — Roma 23,30: Hafif muzika — Scottish 23: Orkestra. 

Saat 24 den sonra 


Alman istasyonları i e kadar Stuttg.'tan naklen halk muzikasına devam — Budap. 
24,20: Cazband — Droitviç 24,35 - 1,15: Salon muzikası, 1,15: Dans — Kopenhag 
24 - 130: Dans — Londra 24,25 - 1,30: 
Dans — Rad Toulouse 24,45: Marşlar — Berlin, Frankft., Graz, Stuttg.'tan naklen 
1 - 4: Gece konseri. 


Posta ittihadına dahil olmıyan ecnebi memleketler: Seneliği 3600, altı aylığı 1900, üç aylığı 1000 kuruştur. 


Adres tebdili için yirmi beş kuruşluk pul göndermek lâzımdır. 
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TARİHİ ROMAN 


Yazan: İSKENDER P. SERTELLİ 


KINA 


Tefrika No, 64 


İstiklâl aşkı evlâd sevgisinden de üstündür prensim| Mari bu uğurda bütün servetini feda etmiştir 


— Timuç kendi kendine mi öldü, Yoksa... 

Dimitriyef şehrinden gelen Moğol atlısı anlatmağa başladı: 

— Bir sabah onu yatağında ölü bulmuşlar. Askerlere haber verdiler. 

'— Karısı, çocuğu ne halde? 

— Prenses Mariyi sarayda aradılar, bulamadılar. Çocuğunu alıp kaçmış. 

— Saraydaki muhafızlar uyuyorlar mıydı? 

— Bu kadın, şeytanın önünden bile kaçar da onu kimse göremez, 

Keyük ayakta dolaşmağa başladı: 

— Vlâdimir tehlikesini nereden sezdiniz? 

— Onun çoktanberi dağlarda hazırlık yaptığını ve ilk fırsatta Dimitriyef şehrine baskın yapacağı söyleniyordu. Biz bunu duyduğumuz gündenberi, Timuç'un öldürüleceğini biliyorduk. 

— Nasıl anladınız bu tehlikeyi?... 

— Prenses Marinin halinden. 

— Şüphenizden Timuça bahsetmediniz mi? 

— Bahsetmez olur muyuz? Hepimiz ayrı ayrı söyledik. Zabitlerimiz de anlattılar. «Vlâdimir hortladı. 
Bu kadını bir yılan gibi koynuna alma'» dediler. Timuç karısına o kadar bağlıydı ki. onun kendisine fenalık yapacağını düşünmek bile istemezdi. i 

— Zabitler ne dediler bu işe? 

— Çok acıdılar Timuça. Vakadan sonra toplandılar ve sizden bir emir gelinceye kadar Tokan'ı komutan seçtiler. 

— Güzel bir intihab. Ben de onu düşünüyordum. Hattâ Timuçun yerine Dimitriyef kalesine Tokan gönderilmiş olsaydı, Timuçu da kaybetmiş olmazdık. 

Keyük bundan sonra kale muhafızlarına ve halkın temayüllerine dair atlılardan epeyce malümat aldıktan sonra; 

— İki gün burada dinleniniz. Yazacağım mektubu Tokan'a götürürsünüz! dedi. Atlılar, prensin yanından çekildikten snora, Keyük, ihtiyar vezirini çağırttı: 

— Timuçu kaybettik. Şi - Ting! dedi. Duydukların doğru çıktı. Prens Vlâdimir ölmemiş. Ve nihayet karısı ona sadakatini göstermiş. Son vazifesini de yapmış... Timuçu Mari öldürmüş. 

Şi - Ting: 

— Bu habere hiç şaşmadım, prensim! dedi. Bu korkunç âkibeti bekliyordum, Timuça bir kaç kere, Mariden sakınmasını bildirdim. Bana sa dakatinden ve bir çocuk yaptığından bahsederek, gözünün önüne koyduğum tehlikelere (o kulakvermedi. 
Eğer öldüyse, çok acırım Timuça: 

— Dimitriyeften haber geldi. Timuç ölmüş.. onun yerine Tokan bakıyormuş. 

— Efendimiz uygun bulursanız, Dimitriyef kalesinin başından Tokan'ı ayırmıyalım ve şehrin tekrar Vlâdimir eline düşmemesi için oraya asker gönderelim. 

— Hayır. Askere lüzum yok. Oradaki kuvvetimiz şehri müdafaaya yeter. Gelen atlılardan sordum. Şehirdeki erzak ambarları dolu imiş. Timuç öldüyse, Vlâdimir çok iyi bilir ki, bir Timuçun yerine bir çok Ti muçlar gelebilir. 

— Şüphesiz prensim, Moğol ordusu her yere bir kara bulut gibi yetişir. 
Fakat, Vlâdimirin de ne kadar çetin bir adam olduğunu, Dimitriyefi bize teslim etmemek için şimdiye kadar çok kan döktüğünü söylemiştim. 
Timuç, Vlâdimirin karısına kapıldı. 
Onun kurbanı oldu. 

— Peki amma bir de çocuğu var diyorlar... 

— Hem de bu çocuğun Timuçtan olduğu muhakkaktır. Zira yüzü tamamile Timuça benziyormuş. 

— O halde Mari bu çocuğun anası olmasa gerek. Timuçtan çocuğu doğar da, bu çocuğun babasını nasıl öldürüp kaçar? Benim aklım al 


mıyor bunu... 


” 

Çocuğunu boğan ana!... 

O günlerde (Dimitriyef) ten yeni gelen Samo, prense Dimitriyef şehri hakkında icab eden malümatı vermişti. Dimitriyef şehri günün en heyecanlı vakalarına sahne oluyordu. 

Prens Vlâdimirin hortlaması, 

Timuçun ölümü. 

Prenses Marinin firarı... 

Ve bunları takip eden yepyeni, tüyler ürpertici bir hadise. 

Bu hadise nedir, biliyor musunuz? 

Dimitriyef şehrinden son gelen iki atlının, Timuçun ölüm haberini söyledikleri halde, prenses Mariye aid bir haberi ertesi güne kadar saklaması. Geliniz, bu korkunç haberi de Moğol atlısının ağzından dinliyelim. 

Ertesi gün, sarayda geceyi sükü netle geçiren atlılardan biri koşarak prense geldi: 

— Biz dün telâşla ve yorgunlukla - mühim bir hadiseyi size söyleme ğe unuttuk, dedi, prenses Mari, küçük çocuğunu da elile boğarak, yö tak odasının bir köşesine bırakmıştı. Bunu söylemeyi unuttuğumuz için, bizi affediniz, prens hazretleri! 

Keyük kulaklarına inanamıyordu. 
Bütün Rusyada güzelliğile tanınmış olan Mari gibi bir genç kadın, çocugunu nasıl boğabilirdi? 

Keyük, ihtiyar komutanına sor. 
du: 

— Bu çocuğun babası Timuçtan başka biri değildir, değil mi? 

— Bu hadiseden daha canlı bir delil mi arıyorsunuz, prensim? 

— Bir fikir uğrunda çocuğunu bile boğmaktan çekinmiyen bu kadın, Vlâdimirin karısı olarak kaldıkça, Dimitriyef şehri bizde uzun müddet kalamaz, Şi - Ting! Ben Vlâdimirden korkmağa başladım. 

İhtiyar komuten güldü: 

— Ben, sizden önce korkmuştum ondan. Ve Rusyanın başına bir yeni felâket getireceğini düşünerek, Ti. 
muçu onun sarayına yollamıştım. 
Timuç dokuz ay onun yanında casus olarak kaldı. Ve bu işi Timuçtan da» ha iyi hiç kimse yapamazdı. Çünkü Timuç insana derhal itimad telkin eden bir adamdı. Bu suretle (Dimitriyef) sarayının içyüzünü öğrendi... 
Şehri kolayca ve fazla kan dökülmeden zaptetti. 

— Ne yazık ki, sonunu getirememiş. Onu Mari ile evlenmekten niçin menetmedin? 

— İki kere haber gönderdim: «O zeki ve şeytan kadın ilkönce seni, sonra da bizi vurmakten çekinmez!» 
dedim. Dinlemedi, Gönlünü kaptırmıştı ona. 

— Mari oynadığı oyunda çok güzel muvaffak olmuş. Bu vesile İle 'Tİmuçun .yanına kadar girmiş... Bu arada kocasının da öldüğünü söyliyerek hepinizi inandırmış. Fakat, ben bu yaşıma kadar, hiç bir ananın, kendi çocuğunu - babası kim olursa olsun - kendi elile boğduğunu duymamıştım. 

— İstiklâl aşkı, evlâd sevgisinden de üstündür, prensim! Bu kadın, Rusyanın istiklâline kavuşması İçin, bütün prensleri ayaklandırmaktan ve bu uğurda bütün servetini ve mücevherlerini sarfetmekten çekinme. 
mişti, 

— Böyle bir kadının aşkına inan, dığı için, Timuçu affedemem, 

— O, Mari tarafından çocuğunun öldürüldüğünü görseydi, yaptığı ha» tadan dolayı Timuç ta kendi kendini affetmezdi, prensim! Şimdi Dimitri yef şehrinin durumu çok daha tehlikeli bir devreye girdi. Oraya general Barlan ile beraber bir mikdar a$- ker göndermeliyiz. 

— Dimitriyef kalesinin müdafaa ve muhafazasına Tokan yetmez mi? 

— Vlâdimir dağlarda boş durma» mıştır. Büyük bir kuvvetle Dimitri. 
yefe akarsa, oradaki askerlerimizi kılıçtan geçirir. 

(Arkası var) 


